
 

Pagina 1 van 7 

 

 

 

 

  

 

 

 

  SCHUILPLAATS 
 

“De traan rolde traag vanonder de diep over de ogen getrokken pet. Het embleem met de doodskop 

schitterde in de zon. De tulpen bloeiden, ik warmde me aan het zonlicht op de binnenplaats.”  

 

Een enkele keer herlees ik een boek. Meestal is de spanning er wel uit, het plot 

bekend, de personages die het einde van het boek niet overleven, staan nog in je 

geheugen. De passage hierboven komt uit een boek wat ik van tijd tot tijd eens 

herlees. Het zijn irritante zinnetjes die in dit boek staan. Tegenstrijdigheden 

vechten in de alinea’s. Hoezo rolt er een traan over de kop van een SS-er die jou 

op dat moment aan het verhoren is. Waarom schrijf je over tulpen die bloeien op 

de binnenplaats van het concentratiekamp?   

 

“Ik dacht aan de brits waarop we sliepen. Bedoeld voor vier mensen, die we met 

zijn negenen moesten delen. Ik dankte dat we daardoor veel mensen hadden om 

mee in gesprek te gaan.” 

 

Hoe breng je de kracht op om in deze situatie te danken? Corrie ten Boom schreef het boek ‘De Schuilplaats’. 

Een krachtig boek over vergeving en dankbaarheid onder alle omstandigheden. Over kracht (uit het geloof) 

en over intens verdriet en gruwelijkheden. Jarenlang een schuilplaats bieden aan onderduikers - actief in het 

verzet - verraden en opgepakt - vervoerd naar een concentratiekamp - familieleden verloren - een 

Schuilplaats gevonden.  

 

Als we om ons heen kijken, zien we mensen soms verward, verdrietig, teleurgesteld, boos. En is de wereld op 

zoek, als het de weg kwijt is. We zoeken naar een schuilplaats. Het leek me mooi om hier een zin te schrijven 

“en in die of die taal, is dat nog veel mooier verwoord.” Maar geloof me, Google 

Translate kon me geen mooiere vertaling dan good-old-Nederlands geven. Schuil-

plaats. Het is bijna Pasen. En Dodenherdenking. En Bevrijdingsdag. Wie zetelt in het 

geheim van de Hoogste – In de schaduw van de Overmachtige overnacht – die zal 

zeggen tot de Heer: mijn toevlucht en Bastion bent U mijn God – ik weet mij veilig bij 

Hem.   
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Met Zijn wieken geeft 

Hij je bedekking, onder 

Zijn vleugels vind je 

toevlucht, lijfscherm en 

schutsmuur is Zijn 

trouw! 

Psalm 91 
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 KINDEREN 

In de afgelopen periode zijn er weer een paar kinderen vier jaar 

geworden. Elia, Eldad en Robin: fijn dat jullie je plekje in groep 0/1 

hebben bezet! Vanuit Rotterdam gaan Isaac en Xieny Martina 

volgende week starten in groep 5/6 en 3. Ook jullie een fijne tijd op 

de Ark gewenst! 

 

 

 

 PERSONEEL 

Een keertje weinig personeelsnieuws. Hoewel één van de collega’s wél een besluit heeft genomen om vanaf 

volgend cursusjaar op een andere school in de Stichting te gaan werken. Juf Annemieke Vis heeft in goed 

overleg een baan op de Wegwijzer in Krimpen a/d Lek geaccepteerd. Voornamelijk omdat ze daar twee dagen 

kan gaan werken in één vaste groep. Iets dat we haar op de Ark niet konden beloven. We danken de juf voor 

haar inzet van de afgelopen tijd (en nog de komende maanden), en wensen haar veel werkplezier op de 

Wegwijzer toe.  

 

 OUDERS 

Deze keer een extra kopje ‘OUDERS’. Aan het einde van dit schooljaar neemt Ria Kortleve afscheid als 

coördinator van de groepsouders. Wie gaat deze mooie taak van haar overnemen?  

 

GEZOCHT: COÖRDINATOR GROEPSOUDERS! 

 

Aan het begin van het jaar maak je een mooi overzicht van alle 

schoolbrede activiteiten en op het jaarlijks overleg in september worden 

de taken verdeeld. Gedurende het jaar heb je contact met de 

groepsouders over de afgesproken activiteiten/taken zodat alles goed 

verloopt. Wil je meer info, neem dan gerust contact op met Ria via 

riakortleve@hotmail.com. Alvast bedankt voor uw reactie! 

 

  

mailto:riakortleve@hotmail.com
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 PASEN 

Op dinsdag 16 april hopen we met elkaar de 

Paasviering te houden in de Laurentiuskerk. Vanaf 

18.00 uur is de kerk open, en vanaf 18.30 begint de 

viering die ongeveer vijf kwartier zal duren. De 

groepen 3 t/m 8 zijn hierbij sowieso aanwezig. 

Uiteraard zijn de kleuters, onder begeleiding van hun 

ouders, ook van harte welkom.  

Dit jaar hebben we gekozen voor de verwondering in 

het thema ‘Wat een liefde!’.  

De dienst zal gefilmd worden. Dit is een uitzonderlijke 

situatie die niet (helemaal) valt in de eerder door u 

aangegeven privacy voorkeuren. Daarom vragen we u 

apart om het aan de directie kenbaar te maken als u 

geen toestemming geeft voor video-opnames van 

uw kind tijdens deze dienst. Overigens wordt deze live-

stream vooral gemaakt voor de ouderen in 

Bergambacht die deze dienst altijd met veel plezier 

willen volgen en dat op deze manier ook heel goed 

kunnen.  

 PIVACY 

De nieuwe Privacywet is bijna een jaar oud. En dat is een jaar met gewenning aan beide kanten geweest. Op 

welke manier kunnen we hier als school nou het beste mee omgaan? Op zo’n manier dat het voor iedereen 

nog steeds overzichtelijk en praktisch is? U aan uw kant werd geconfronteerd met vragen waar u nog niet 

echt over had na hoeven denken, en waarvan de gevolgen ook nog niet helder waren. De dilemma’s die zich 

voordoen: 

- Als ik voor mijn kind ‘social media’ op ‘nee’ zet, dan betekent dit dus dat hij/zij niet mee kan doen aan 

het maken van een youtube filmpje.  

- Als ik mee ga op een uitje van de klas van mijn kind, kan en mag ik geen foto’s maken waar andere 

kinderen op staan. 

- Als ik aangegeven heb dat mijn kind niet in de krant gezet mag worden, maar hij wil dit zelf wel en 

maakt dit kenbaar bij de leerkracht, hoe gaan we daar mee om? Of wat doe ik als ik een andere 

ouder foto’s zie maken en op de Bergambachtse OuderWhatsApp groep zie posten? 

- Wat doen we in situaties waar de eerder opgegeven privacy voorkeuren niet (helemaal) gelden? 
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U ziet het: vragen en dilemma’s, en ik geef daarbij niet de goede antwoorden. In deze gevallen geldt: in goed 

overleg slagen we gezamenlijk voor de toets… 

 

p.s.: geeft u NU, nog even de Privacy voorkeuren van uw kind op via Parro? Alvast bedankt! 

 
 AANMELDEN 
 

De kleutergroepen, van zowel dit jaar als volgend jaar, stromen aardig vol. Nog steeds komen er 

aanmeldingen binnen, vooral van broertjes en zusjes. We merken dat de kinderen die in de maanden maart, 

april en mei drie jaar worden, soms nog niet zijn aangemeld. Die zijn voor ons echter zeer van belang. Het 

zou het verschil kunnen zijn tussen al dan niet een groep extra starten. Daarom roepen we massaal op: kijk 

nog eens onder de stoelen en banken, bedden en planken of er nog een drie-jarige peuter bij rondloopt… 

 

   

 
 KONINGSSPELEN 
 

Ook dit jaar doen we weer traditiegetrouw mee aan de Nationale Koningsspelen in combinatie met het 

Koningsontbijt! Het programma ziet er als volgt uit, we hopen op een sportieve en zonnige dag! 

08.25: bewegen op muziek! Gezamenlijke start op het plein, met het nieuwe lied voor de 

Koningsspelen: de Pasapas! Loopt u met ons mee in de pas? 

08.30: gezond ontbijten! Gezellig met elkaar eten, als gezonde start van de dag. Ieder kind 

neemt zelf een bord, mok en bestek mee. 

tot 12.10: sport en spel voor iedereen. De groepen 0 t/m 2 zijn op het schoolplein, de groepen 3 

t/m 8 op het voetbalveld. Alle kinderen kunnen uw aanmoedigen goed gebruiken! 

Vanaf 12.30: alle kinderen vrij! De kinderen lunchen gewoon thuis. Ze hoeven sowieso die dag 

geen eten of drinken mee te nemen. 
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 KINDERLOOP VOOR KANKER 
 

Hierbij vanuit de Krimpenerwaard een doorgestuurd bericht van een externe partij. Vanwege het mooie doel 

en karakter van deze actie, brengen we die extra onder uw aandacht:  

  

In het weekend van 29 en 30 juni staat er een bijzonder evenement gepland, de SamenLoop voor Hoop 

Krimpenerwaard. Tijdens deze SamenLoop zal er zoveel mogelijk geld bijeen worden gebracht voor 

wetenschappelijk kankeronderzoek. SamenLoop voor Hoop is een prachtig wandelevenement waarbij teams 

in estafettevorm 24 uur lang over Park Weydehoeck in Lekkerkerk wandelen. De 24 uur staat symbool voor 

de voortdurende strijd tegen kanker.   

  

Kids in actie met de KinderLoop  

Tijdens de SamenLoop laten we zien dat er hoop is en wordt het leven gevierd. Naast allerlei optredens, een 

gezellige braderie en veel activiteiten voor kinderen is er op zaterdag 29 juni om 16:00 uur een KinderLoop. 

Helaas krijgen er in Nederland ongeveer 550 kinderen per jaar 

kanker en via deze speciale wandeling van 24 minuten kunnen 

kinderen zich inzetten voor het goede doel en kunnen we heel 

bewust stilstaan bij alle kinderen in Nederland die kanker hebben of 

hebben gekregen. Ze organiseren vooraf acties om geld in te 

zamelen. Meedoen kost € 3,-, die volledig aan het KWF ten goede 

komt. De jonge deelnemers krijgen aan de start een paars 

SamenLoop-T-shirt en lopen alleen, met vriendjes samen, in teams 

of worden begeleid door een volwassene. Aan de finish ontvangen ze 

nog een oorkonde. Een blijvende herinnering aan een bijzondere 

dag!  

  

We hebben u nodig!  

Zonder ouders zijn we nergens. We nodigen u uit om met uw kind te praten over deze mooie actie. Kinderen 

kunnen op deze manier hun steentje bijdragen aan het goede doel. Verzin samen met uw kind een manier 

om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Bak koekjes en verkoop ze, haal de lege flessen op, 

veeg de stoep, of schakel opa’s en oma’s in. Bij de start van de KinderLoop kunnen de kinderen hun 

opgehaalde geld doneren. De kinderen met de hoogste opbrengst worden uiteraard in het zonnetje gezet!  

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/zuid-

holland/krimpenerwaard/ 

 

  

https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/zuid-holland/krimpenerwaard/
https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/zuid-holland/krimpenerwaard/
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 GOEDE-DOELEN COMMISSIE 

Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief, sparen we dit jaar 

voor Compassion. We hebben ervoor gekozen om met het 

geld dat we dit jaar gaan sparen timmerlieden in 

ontwikkelingslanden op te laten leiden. Ook wordt er passend 

gereedschap van gekocht. Voor elke €40,- kan er een 

timmerman worden opgeleid en van gereedschap worden 

voorzien. Het (wat minderen) bedrag van €264,72 is in de 

maand maart overgemaakt aan Compassion. Dat betekent in 

één maand weer 6 nieuw opgeleide timmermannen, daarbij de 

mogelijkheid om geld te gaan verdienen en een gezin te 

onderhouden!  

Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee adoptiekinderen van Woord & Daad. 

De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (15) in Haïti en Espoir (6) uit Benin. Ook sturen zij iets op. In 

deze periode zal dit gebeuren door de groepen 8a en 8b.  

 
 DOEL VAN DE WEEK 

 
  NIET VERGETEN/CHECK  

 
 
  

8-12 apr Als de bel gaat, ga je direct naar buiten 

(blijf dus niet onnodig in de gang of bij de wc hangen, 

alleen als je toestemming hebt mag je binnenblijven) 

 

15-19 apr De werkplekken zijn om te werken 

(een werkplek is geen hangplek) 

 

 
6-10 mei We houden alles schoon en netjes 

(de kapstok/luizentas, de wc, de gang, de vensterbanken, de 

werkplek) 

 

O 
Batterijen inleveren – in de batterijenton bij de hoofdingang 

O 
Privacygegevens via Parro opgeven 
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  D.V. IN APRIL/MEI/JUNI 

 

Namens het team,  

 

Vincent Geense   

Adriaan Hanse 

 

9-4 SAR vergadering 

12-4 Koningsontbijt en Koningsspelen – kinderen om 12.30 uit 

15-4 GMR vergadering 

16-4 Eindtoets groep 8 

16-4 Paasfeestviering Laurentiuskerk, aanvang 18.30 

17-4 Eindtoets groep 8 

19-4 Goede Vrijdag – iedereen vrij 

19-4 tot 3-5 Meivakantie 

8-5 MR vergadering 

10-5 Typecursus na schooltijd 

10-5 Nieuwsbrief 8 


