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 OPRUIMEN        
 

“Pap, waar moet ik deze troep laten?” Onze twee-jarige zoon zeult met een stuk houten plint door de garage 

(p.s.: mét handschoentjes aan hoor). Het woord troep is deze verbouwing aan zijn vocabulaire toegevoegd. 

“Leg het maar bij de andere rommel” antwoord ik. Even later vind ik de plank midden in onze ‘opgeruimde’ 

blokhut. Een tijdelijk verblijf in de tuin waar we tijdens de verbouwing koken en eten. Ik vraag een verklaring: 

“Je zou het toch bij de rommel leggen?” David kijkt me niet-begrijpend aan: “Ik héb het toch bij de troep 

gegooid?” Om me heen kijkend moet ik hem gelijk geven. Eigenlijk is het overal een rommel. 

Tijdens een week van verhuizing en een aantal maanden verbouwen, lijkt ‘opruimen’ wel eens onbegonnen 

werk. U herkent het misschien wel. Naar de stort, containers overvol, nog eens naar de stort. Ook als u niet 

aan het verbouwen of verhuizen bent lijkt het opruimen (van de kinderkamers, manliefs kleren, vrouwliefs 

schoenen) haast niet te doen.  

Volgende week begint het Pesachfeest. Land-

bouwkundig vertegenwoordigt dit feest het begin van 

het oogstseizoen in Israël. De voornaamste aandacht 

van het Pesach-feest gaat echter uit naar de Exodus 

uit Egypte na generaties van slavernij. Voorafgaand 

aan de Sedermaaltijd is het de bedoeling dat iedereen 

zijn huis opruimt. Sterker nog: reinigt. Alles wat te 

maken heeft met zuurdesem, of zaken die kunnen 

‘rijzen’, moeten weggedaan worden.  Als symbool voor 

de haast die het Joodse volk had tijdens de laatste maaltijd voordat de grote uittocht begon. Ze hadden niet 

eens tijd om het brood te laten rijzen. Daarnaast ook een symbool voor de eigen ‘opgeblazenheid’ en ‘trots’.  

Weg doen, opruimen, afstand nemen. We lijken dat niet zo moeilijk te vinden als het om concrete troep gaat. 

Vuilnis, afval, bouwresten. We vinden het al wat moeilijker als het gaat om onnodige spullen die we verzamelt 

hebben maar die eigenlijk geen enkel praktisch nut meer hebben of uit elkaar vallen van ellende. En het 

wordt voor ons nog moeilijker als het gaat om minder concrete zaken waar we afstand van zouden moeten 

doen, maar die we het liefst nog (een klein beetje) vasthouden. Trots, 

oneerlijkheid, liefdeloosheid, angst of bezorgdheid. Ja, ook die laatste. Hoewel 

een logisch gevoel, kan het ons ook gaan beheersen. En omstandigheden 

kunnen er ook zeker voor zorgen dat we erg bezorgd zijn. Toch zegt David in 

psalm 55, en Petrus herhaalt dit later: “Werp je zorg op de Heer, en Hij zal je 

onderhouden.”  Subtiel is hier niet het woord ‘leggen’ maar ‘werpen’ gebruikt. 

Gooi het van je af, houdt het niet toch een beetje vast. En probeer je zorgen 
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  En werpt al uw 
zorg op Hem, want 

Hij bekommert 
zich om u’ 

(1 Petrus 5:7) 

 

http://www.joodsleven.nl/Encyclopedie/Definities/Israel.htm
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFsYT03o_TAhVFBBoKHbo3DNgQjRwIBw&url=http://www.joods.nl/2016/04/pesach-recept-matzetaart/&bvm=bv.151426398,bs.1,d.d2s&psig=AFQjCNG8NqC3bYXYvNSC868dhlBW4y1Rcw&ust=1491565015124346
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dan ook écht los te laten. Waarom? Omdat: “….Hij zal je onderhouden.” Hij laat je niet los. Hij gaf Zijn Zoon 

en Jezus Christus stierf voor ons. Dat offer is groot genoeg voor onze moeilijkheden, zonde, trots en zorgen.  

Pasen komt eraan. Waar neemt u afstand van? Om u heen kijkend ligt er misschien best een hoop troep. Tijd 

om op te ruimen! En hou het dan niet nog een beetje vast. Maar gooi het van u. 

 

 KINDEREN 

Hadden we in de vorige maand slechts één nieuwe leerling in groep 0, deze maand waren dat er maar liefst 

zes! Natan Mores, Julian Benjamins, Noud Boom, Joel M. Berhane, Lars Rijpma en Joa van der Nat: van harte 

welkom! 

 PERSONEEL 

In de vorige nieuwsbrief maakten we al melding van het afscheid van juf Anne Marie. Een nieuwsbrief later 

kunnen we u al melden dat de vacature die per 1 mei beschikbaar was, al ingevuld is! Een oud-leerling en ex-

stagiair van onze school, is door de BenoemingsAdviesCommissie (bestaande uit SAR, MR, directie en teamlid) 

benoemd.  

Alinda Roubos, woonachtig in Bergambacht, op dit moment werkzaam op de Ichthusschool in Schoonhoven, 

zal vanaf 1 mei de werkdagen van juf Anne Marie invullen. We zijn blij en dankbaar dat we al relatief snel een 

nieuwe juf voor groep 3b/4b hebben kunnen vinden. Hieronder stelt ze zich even voor: 

Mijn naam is Alinda Roubos en ik ben 22 jaar. Ik woon nu nog in Bergambacht, maar na 

de zomervakantie ga ik het dorp verlaten en in Gouda wonen. Vanaf mei mag ik op 

woensdag, donderdag en vrijdag les gaan geven in groep 3/4 op de Ark. Ik heb er enorm 

veel zin in! Ik sta met plezier voor de klas en geniet van de spontane en eerlijke 

momenten met de leerlingen. Samen met de leerlingen en de collega’s hoop ik een mooie 

en leerzame tijd te beleven.  

  

Kom gerust eens langs om een praatje te maken! Groetjes, Alinda   

Voor de ISK en ondersteunende taken in de school, zochten we ook nog een nieuwe collega. In 

onderwijsassistent Lisette Nieuwkoop hebben we een nieuwe collega gevonden die zowel in de Internationale 

SchakelKlas als in de Ark werkzaamheden zal verrichten. Hieronder stelt ze zich even voor: 

 

Per 1 mei komt er een nieuw gezicht op basisschool de Ark. Ik, Lisette van Nieuwkoop ga 

werken als onderwijsassistent in de Internationale Schakelklas en in het reguliere 

basisonderwijs.  

Ik wil de kinderen ondersteunen in hun leerproces en in wie ze zijn. Het geeft mij 

voldoening als ik een kind zie ontwikkelen. Ik zie uit naar een leuke en fijne tijd op de 

basisschool.  
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 KOFFIEGROEPBASISSCHOOL 

Het is nog wat vroeg, maar we maken u er alvast op attent dat de volgende koffieochtend, woensdag 17 mei, 

een medewerker van het CJG komt vertellen over het Puberbrein. De onderwerpen die aan bod zullen komen 

zijn:  

- De ontwikkeling van de puber: lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal. 

- De ontwikkeling van het puberbrein 

- Opvoeding en communicatie 

- Sociale media 

 

 SCHOOLREIS 

Op 15 mei aanstaande hopen we met de groepen 3 t/m 7 op schoolreis te gaan. Voor een schoolreis zijn 

altijd veel begeleiders nodig. De procedure is als volgt: 

 

- Alle leerkrachten van de groepen 3 t/m 7 die op de dag van de schoolreis werken, gaan in principe mee. 

- Alle stagiaires geven aan of ze meegaan.  

- De lijst wordt compleet gemaakt met ouders.  

 

Vanaf dit moment kunt u zich aanmelden bij de eigen leerkracht. Dit 

kan tot vrijdag 5 mei. De locatie is nu nog niet definitief maar we 

gaan ervan uit dat deze niet bepalend is bij het al dan niet meegaan 

met de schoolreis. Het kan overigens zijn dat u niet wordt ingedeeld 

bij de groep van uw kind. Bij een te groot aantal aanmeldingen 

selecteert de commissie op grond van de groepenverdeling welke 

ouders er dit jaar mee kunnen. We hopen op een wederom 

geslaagde schoolreis mede door uw medewerking! Alvast bedankt! 

De schoolreiscommissie 

 

 GOEDE-DOELEN COMMISSIE 

Dit jaar sparen wij voor de zogenaamde ‘bajesagenda’. Iedere gevangene in 

Nederland kan zo’n agenda krijgen. Daarin staan, naast de gewone inhoud, 

ook teksten, bemoedigingen, liederen of gedichten. Iedere agenda kost 

ongeveer €2,-. In de maand maart werd het mooie bedrag van €397,41 

opgehaald! Waarvoor hartelijk dank! 

 

Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee adoptiekinderen van Woord & Daad. 

De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (15) in Haïti en Jerome (6) in de Filipijnen. Ook sturen zij iets 

op. In de maand april/mei zal dat gebeuren door groep 7. 
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 GEBEDSGROEP 

Woensdag 10 mei is de volgende bijeenkomst. Weet u van harte welkom! Soms horen we wel eens dat 

ouders denken dat het een speciaal, vast clubje is dat standaard iedere maand bij elkaar komt. En dat, als je 

er een keer zou willen kijken, je ook echt in de grote groep meteen móet bidden. Beiden is niet het geval. 

Bijna maandelijks komt er een wisselende groep ouders bij elkaar. Wilt u een keer komen kijken, 

ondersteunen door uw aanwezigheid? Weet u van harte welkom! We bidden met elkaar voor de school en alle 

onderwerpen die rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor alle rijkdom en 

mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer. Wilt u ook komen bidden? Weet 

u van harte welkom! We starten om 08.30 en verwachten dat het een uurtje zal duren. Er is oppas voor 

kleine kinderen geregeld. Deze worden voor het speellokaal opgevangen. Kunt u zelf niet, maar heeft u wel 

gebedspunten voor ons? Mail ze dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl  

 OVERBLIJF  
 

Graag willen we u een aantal zaken onder aandacht brengen met betrekking tot de overblijf. De kinderen 

hebben altijd heerlijk gevulde broodtrommels bij zich. Gelukkig maar! Daarin komen we echter ook nog al 

eens heel veel snoep of koek bij de boterham tegen. Een klein snoepje is niet erg, maar erg veel of groot is 

niet gezond en ook niet praktisch richting de kinderen die niets van dat lekkers bij zich hebben.  Bovendien 

kost het dan nog wel eens erg veel moeite om de boterham op te laten eten. Wij vragen u dan ook vriendelijk 

om niet meer dan één snoepje, of beter nog: een plakje kaas, worst, komkommer o.i.d. in de broodtrommel 

te doen.  

 

Bij de jonge kinderen komt het nog wel eens voor dat ze een ongelukje hebben 

tijdens de middagpauze. Als u weet dat uw kind tussen de middag daar wel eens 

last van zou kunnen hebben, wilt u dan een set schone kleren in de tas doen? Dit 

scheelt de moeder erg veel tijd en werk. Bovendien is het voor uw kind fijn dat 

het zijn of haar eigen kleren aan heeft.  

 

Daarnaast zijn we nog steeds op zoek naar overblijfouders. Al zou u maar één 

dag op de reservelijst willen staan, daar zijn we al blij mee. U kunt zich opgeven 

bij Sylvia Koudstaal (sylvia.koudstaal@cbs-deark.nl). Alvast bedankt! 

 

 KONINGSSPELEN/ SPORTDAG  
 

Op vrijdag 21 april vinden dit jaar de Koningsspelen plaats. We beginnen de dag met alle kinderen op het 

plein om muzikaal te sporten (m.b.v. het Nationale Koningslied de OKIDO). Alle ouders zijn van harte welkom 

om te komen kijken en om mee te doen. Na de OKIDO gaan we ontbijten en om 9.30 uur starten de 

Koningsspelen op het voetbalterrein voor de groepen 3 t/m 8 en op het schoolplein voor de groepen 0 t/m 2. 

Ook hierbij vinden we het leuk wanneer ouders komen kijken en aanmoedigen. Om 11.45 uur wandelen de 

groepen 3 t/m 8 weer terug naar school. De groepen 5 t/m 8 blijven tot 13.00 uur op school, ze lunchen 

daarna gewoon thuis.  

mailto:gebedsgroep@cbs-deark.nl
mailto:sylvia.koudstaal@cbs-deark.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJjaKQspDTAhVDORoKHdqdCQAQjRwIBw&url=http://debuut.unicoz.nl/content/overblijf&psig=AFQjCNHTtULgu8Sg54FfYTOlRKzaudAOIQ&ust=1491587371865924
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 REGEL VAN DE WEEK 

 

 NIET VERGETEN/CHECK 

O 
Sparen: Tankbonnetjes van Botter – in de blauwe ton bij de hoofdingang 

O 
Batterijen inleveren – in de batterijenton bij de hoofdingang 

 

   D.V. IN APRIL/MEI 

 

Namens het team,  
Vincent Geense  en Adriaan Hanse 

 10-14 apr We blijven rustig op de gang en op de trap en blijven van elkaar af 

(dus niet schreeuwen, rennen, trekken/duwen) 

 
17-21 apr We houden het plein schoon en netjes 

(afval in de bakken) 

 

1-5 mei Als de bel gaat ga je direct naar de verzamelplek 

(blijf dus niet spelen tot de juf of meester komt) 

 
12 mei We luisteren naar de pleinwacht 

(de juf of meester is de baas) 

 

11-4 SAR vergadering 

12-4 Studiedag team (kinderen vrij) 

13-4 Kinderen vrij 

14-4 Goede Vrijdag  

21-4 Koningsspelen/Sportdag 

24-28 apr Meivakantie 

1-5 Hoofdluiscontrole 5 

3-5 Juf Jannie trouwt! 

5-5 Bevrijdingsdag (kinderen vrij) 

10-5 Gebedsgroep 

12-5 Nieuwsbrief 8 


