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  NIET TE GELOVEN! 
 

Verbijsterd kijk ik naar het scherm. Niet te geloven dit zeg. Serieus? Een gelijkmaker in de aller-allerlaatste 

minuut die de Eredivisie beslist? Voor de wat meer neutrale kijkers en Ajax-haters is dit waarschijnlijk wel 

leuk. Maar toch ook wel een ongelooflijke onwaarschijnlijke ontknoping.  

Verwonderd kijken de kersverse ouders in de ogen van hun eerste kindje. Niet te geloven. Zo compleet, 

wonderschoon en uniek.  

 

Een woord als ‘ongelooflijk’ gebruiken we nogal eens. Vaak om onze 

verbazing of verbijstering tot uiting te brengen. Soms omdat we ons 

ergens over opwinden. Het is niet altijd zo dat we het ook daadwerkelijk 

écht níet geloven.  

 

Misschien bent u zich wel langzamerhand een beetje aan het voorbereiden op de zomervakantie. Velen 

zoeken rust, ruimte of een stuk mooie natuur op. ’Wow, wat is het hier ongelooflijk mooi’ zeggen we dan. We 

kunnen niet goed beredeneren hoe het komt dat het op die plek zo prachtig is. En daar komt ‘geloof’ om de 

hoek kijken. We kunnen niet helemaal doorgronden hoe het zo gekomen is. Toch is het zo. Onze ogen nemen 

iets wonderlijks waar. Iets ongelooflijks. Toon Hermans zei het zo: 

 

Wie was het die de zon verzon 

toen de allereerste dag begon 

die sterren aanstak voor de nacht 

het eerste vlokje sneeuw bedacht 

 

Wie blies de wind zijn adem in 

gaf mens en dier hun wezen 

wie schreef de teksten, welke pen 

voor merels en voor mezen 

 

Je voelt als iemand huilt of lacht 

of als de regens zingen 

dat zich één grote, lieve kracht 

verbergt in alle dingen 
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God is liefde en wie in 
de liefde blijft, blijft in 
God, en God in hem. 

 
(1 Johannes 4:16) 
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 KINDEREN 

De eerste weken dachten juf Marielle en meester Frank het rustig te krijgen en houden in groep 0b. In de 

vorige nieuwsbrief hadden we slechts één instromer te melden. Maar de afgelopen maand ging het opeens 

snel. Luc, Joep, Lux, Nora, Jaelem, Joep, Romeé, Noa en Tijn zijn ‘opeens’ vier jaar geworden. Van harte 

welkom allemaal in groep 0b!  

 

 PERSONEEL 

Belangrijk personeelsnieuws onder dit kopje. Afgelopen week heeft juf Annemieke Vis zich helaas ziek moeten 

melden. Voor zover het er nu uitziet is dat tot in ieder geval de zomervakantie. Een langere periode van 

fysieke en mentale klachten maakten dat het niet meer ging. Zoals Annemieke zelf aangeeft is de energie op. 

Dit is natuurlijk heel naar voor haar. We wensen juf Annemieke dan ook heel veel sterkte in haar herstel.  

 

Over juf Martine had u wellicht al een mail gezien. Deze nieuwsbrief komt anders op een wat laat tijdstip. 

Voor de volledigheid hebben we de tekst ook in dit kopje opgenomen. Juf Martine Teeuwen heeft ons onlangs 

laten weten te stoppen op de Ark. Ze omschrijft het zelf zo:   

Na zeven mooie schooljaren hier op de Ark gewerkt te hebben, heb ik een andere baan gevonden. Op 27 mei 

is mijn laatste werkdag. Per 1 mei ben ik gestart met een klein contract, bij 'Gemiva' in Schoonhoven. Op een 

woning voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de onderwijskundige opleiding (AD-PEP), die 

ik de afgelopen twee jaar heb gedaan merkte ik dat ik de zorg toch best miste. Ik heb voor mijn werk als 

onderwijsassistent, ongeveer 15 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt, met veel plezier. Hier verlangde ik 

naar terug. Werken met kinderen vind ik echter ook nog steeds heel erg leuk. Daarom ga ik een combinatie 

aan met werken voor Gemiva en Royal Kids. Vanaf juni kan ik starten op de peuterspeelzaal in Krimpen aan 

den IJssel.   

  

We gaan deze lieve juf natuurlijk erg missen! We gunnen haar deze nieuwe mogelijkheden echter ook van 

harte. We hopen op een paar mooie laatste weken op de Ark en wensen Martine alle goeds en zegen in haar 

nieuwe banen.  
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 FEEST! 

We blijven feestjes vieren. Op dinsdag 3 juni is het een feestelijke dag. Met een randje, want naast het vieren 

van jubilea staat deze dag ook een beetje in het teken van het officiële afscheid van juf Renza. Na ruim 43 

jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, heeft juf Renza (officieel al eerder dit schooljaar), de 

pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Wellicht zien we haar 

op een meer ‘losse’ basis nog wel eens terug op school. 

Maar in ieder geval staan we op 3 juni feestelijk stil bij 

deze mijlpaal. Daarnaast is juf Anjo uit de ISK dit 

schooljaar 25 jaar in het onderwijs.  

 

Juf Ankie is zelfs al 40 jaar werkzaam in het onderwijs en 

daarvan al heel wat jaren bij ons op school. Wát we precies 

gaan doen vertellen we niet in deze nieuwsbrief. Want die 

lezen zij wellicht ook… 

 

 THEMAVIERING 19 JUNI: NIET TE GELOVEN?! 

Ieder jaar hebben we een ‘grote’ viering. Naast de bid- en dankdag onder schooltijd, hebben we met de 

groepen 3 t/m 8 ook een speciale ‘Kinderviering’. Dat is óf een Kerstviering, óf een Paasviering, óf een 

Pinksterviering óf een Themaviering. En die laatste is dit schooljaar aan de beurt. De thema’s van de andere 

jaren spreken voor zich. Eéns in de vier jaar pakken we een thema met elkaar beet dat niet persé te maken 

heeft met één van de klassiek christelijke feesten. Er staat tenslotte nog veel meer in de Bijbel.  

 

Op donderdagavond 19 juni vieren we de themadienst met de kinderen in de Laurentiuskerk. Het thema van 

de dienst is Niet te geloven?! Om 18.00 uur verwachten we alle kinderen van groep 3 t/m 8 op het 

schoolplein. We lopen dan per klas naar de kerk. Daar begint de dienst om 18.30. Voor de goede orde: deze 

dienst is een verplichte schoolactiviteit voor de groepen 3 t/m 8, staat in de schoolkalender, wordt ruim een 

jaar van tevoren gecommuniceerd en wordt ook meegenomen in de school-uren-berekening. M.a.w.: uw kind 

moet hierbij zijn. Mocht dat écht niet kunnen, moet u hiervoor, net als een gewone schooldag, verlof 

aanvragen.  

 

Nodigt u ook vooral opa’s, oma’s, buren of andere bekenden uit! Ook kleuters zijn van harte welkom. Wel 

willen we u vragen om bij onze jongste kinderen een wijze afweging te maken. Als u inschat, of tijdens de 

dienst merkt, dat ze wel heel onrustig worden, huilen, veel geluid produceren of steeds naar het toilet 

moeten, dan kunt u via de zij- of achterdeur ook uitstekend er stiekem tussenuit piepen. Daar kijkt niemand 

vreemd van op. Liever zo, dan tegen wil en dank de hele dienst uit zitten.  
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 PROCES LEERLING EN GROEPENVERDELINGEN 

Omdat we aangekondigd hebben de kleutergroepen flink her te verdelen, krijgen we daar uiteraard ook 

vragen over. Wanneer horen we daar iets over? In deze concept planning staan streefdata. We stréven dus 

naar het halen van deze planning maar u kunt ons daar niet op vastpinnen. Soms kosten gesprekken met 

ouders soms iets meer tijd. Zijn er geen of weinig gesprekken nodig, dan loopt het sneller.  

Bekendmaking leerling- en groepenverdeling: we streven ernaar om deze voor 17 juni bekend te kunnen 

maken. Daarna zijn er twee weken van overdenken, reageren en in uitzonderlijk gevallen bijstellen.  

Op vrijdag 27 juni hopen we de personeelsverdeling bekend te kunnen maken.  

 GEBEDSGROEP 

Woensdag 4 juni is de volgende bijeenkomst van dit schooljaar. We bidden met elkaar voor de school en alle 

onderwerpen die rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor alle rijkdom en 

mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer.  

Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte welkom!  

We starten om 08.30 in de directieruimte en verwachten dat het een 

uurtje zal duren. Er is oppas voor kleine kinderen geregeld. Deze 

worden voor het speellokaal opgevangen. 

Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze 

dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl  

  

mailto:gebedsgroep@cbs-deark.nl
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 DE VIJF SOCIALE DOELEN VAN DE SCHOOL 
 

Op de Ark:  

Zo blijft de Ark een hele fijne en leuke school voor ons allemaal! 

 
 
 
  D.V. IN MEI/JUNI 
 

 

Namens het team,  

 

Vincent Geense   

Adriaan Hanse 

 
 

1 Zijn wij aardig voor elkaar,  

want iedereen hoort erbij! 

 2 Luisteren wij naar iedereen,  

zodat we elkaar goed blijven begrijpen. 

 3 Gebruiken wij alleen goede woorden. 

 4 Zorgen wij goed voor de spullen van de ander. 

 
5 Houden wij de school en het plein schoon.  

 

29/30-5 Hemelvaartsdag – iedereen vrij 

2-6 GMR vergadering 

3-6 Feestdag met jubilarissen/afscheid 

4-6 Gebedsgroep 

9-13 juni Pinkstervakantie 

18-6 SAR vergadering 

19-6 Nieuwsbrief 9 


