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  ZIELIG..      
 

We gaan een nieuwe school bouwen. Nu echt. Nieuw plein, nieuwe entree, nieuwe gangen, nieuwe klassen. 

Wat maakt de school nou tot een school of een klas echt dé klas? Net zo min als nieuwe stenen een school 

tot een school maken, maar de mensen die zich erin begeven zo’n gemeenschap vorm geven. Net zo min 

maken meubels, een tafeltje stoeltje, een klas tot een klas. De kinderen ín die klas, maken het tot een klas.  

 

In 1926, 100 jaar geleden, had Theo Thijssen het in zijn boek ‘de gelukkige klas’ al over de klas met een ‘ziel’. 

De ziekelijke Louis van Rijn, de slimme Hilletje, het gansje Leentje Roos, de eigenzinnige Fok – meester Staal 

geeft ze in zijn dagboek elk een eigen gezicht. Maar hij beschrijft zijn leerlingen ook als één klas, als ‘een 

stukje gemeenschap dat als individu optreedt’. Met een klas zit het zo, schrijft Staal: ‘Je kunt een klas plagen, 

vleien, doen lachen, doen beven, een klas heeft een eigen ziel.’  

  

De klassenziel is veranderlijk, zegt Staal. Nu eens rebels, dan 

weer gedisciplineerd, of bang, of uitgelaten vrolijk. Komt er 

een nieuwe jongen met een bochel in de klas, dan blijven de 

gevreesde pesterijen uit en toont de klas zich een vriendelijk, 

solidair wezen. Maar trakteert de arme Kris Beekbergen voor 

zijn verjaardag op bedorven noten, dan neemt langzaam maar 

zeker toch ‘de beroerde wolvenmoraal uit de grote 

mensenwereld’ bezit van de klas. Schoolmeester Staal heeft 

zelf een grote invloed op hoe de klas zich voelt. Ook zijn ziel is 

niet altijd hetzelfde, en dat heeft invloed. Als hij overwerkt is van al het leren voor zijn akte Frans, dan 

reageert hij zich af op zijn kinderen. Soms is het slecht gesteld met ‘de orde’ en verzucht hij: ‘het ging niet 

meer “vanzelf”, we waren weer duidelijk twee partijen: de klas en ik.’ Het is prachtig om te lezen hoe Theo 

Thijssen beschrijft dat de klas een ziel heeft. En zo’n klas gelukkig zien en maken, heeft te maken met maar 

één ding: hij houdt van zijn kinderen.  

 

In de Bijbel staan meerdere concrete voorbeelden van bouwwerken. De toren van Babel, de Ark van Noach, 

de tabernakel, de tempel. Dat zijn vaak begin-oud testamentische bouwwerken die een belangrijke plaats 

innemen. Later in de Bijbel gaat het vaker over een meer geestelijke manier van bouwen. Het geloof in Jezus 

als fundament waarop je je leven bouwt. Met daarbij het voorbeeld van het huis op het zand of het huis op 

de rots.  
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Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen 

om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke 

tempel.   

  

Een huis van God bestaat niet uit baksteen, maar uit hart en handen. Een school ook.  De muren kunnen nog 

zo mooi zijn straks, maar zonder mensen die er met liefde werken, blijft het leeg. Als we samen een gebouw 

gaan bouwen, letterlijk of figuurlijk, blijft dit alleen staan als je een stevig fundament hebt. Met Jezus als de 

Hoeksteen. Op een fundament moet je echter wel gaan bouwen, anders blijft het een leeg oppervlak. Je start 

de bouw dan met de muren. Dráágmuren.  

 

Samen bouwen betekent:  

 

• Samen dragen – in moeilijke tijden, als de druk groot is, iets niet lukt of als plannen tegenvallen.  

• Samen vieren – als iets wel lukt, als een kind opbloeit, het lekker loopt.  

• Samen geloven – dat wat we doen ertoe doet, dat we bouwen aan iets dat groter is dan wijzelf.  

 

Iets wat nog sporen achterlaat allang na onze tijd. Zoals de Sagrada Familia die 143 jaar later nog niet áf is, 

maar wel decennia lang alle liefde aan gegeven is door de bouwers. Om iets gaafs te bereiken, moeten we 

samenwerken. Als instrumenten in Zijn hand. En om tot ons doel te komen, die school, die klas een ziel te 

geven, handelen we uit liefde. Zoals hij ons heeft liefgehad.  

 

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben,  

omdat de liefde uit God is,  

en ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God;  

 

Ik hoop dat het ons vaak lukt om uit liefde, uit Zijn liefde een instrument 

te zijn. Welk gereedschap dan ook precies. Een bouwpotlood in de hand 

van de grote Timmerman. Waarin we kleine streepjes, schakeltjes zijn aan 

het begin van Gods bouwplan. Gods bouwplan met nieuwe mensen, jonge 

kinderen, die aan uw en onze zorgen toevertrouwd.   

  

 

 KINDEREN 

In de afgelopen periode zijn er nog niet zoveel kinderen ingestroomd. Dat komt vooral in de komende 

maanden. Alleen Nick en Norén zijn onlangs begonnen: van harte welkom op onze school! 

 

  

 
Hierin is de liefde Gods  
onder ons verschenen,  
dat God zijn Zoon, de 

eniggeborene,  
tot de wereld heeft 

gezonden  
opdat wij door hem 

zullen leven.  
 

(1 Johannes 4) 
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 PERSONEEL 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief helaas moesten melden, heeft juf José te kampen met ziekte. Ze is 

ondertussen behandeld, weer thuis uit het ziekenhuis en we kunnen u melden dat dit tot nu toe het gehoopte 

resultaat heeft. Samen met José zijn we daar dankbaar voor! Er is nog een weg te gaan en wensen de juf 

daarin alle sterkte en goeds. Ook juf Annemieke Vis is bezig aan haar herstel. Met enige regelmaat komt ze 

momenten weer op school.  

 

Juf Hannah hoopt op 11 november in het huwelijk te treden met Pim. We wensen hen een hele fijne dag en 

een lang, goed en gezegend huwelijk toe. Onlangs maakte juf Anouska ook bekend te gaan trouwen. Het 

duurt nog even (3 juli) maar we verklappen het alvast.   

 

  FAALANGSTTRAINING 

Is uw kind bang om fouten te maken en wil hij/zij het graag perfect doen? Krijgt het trillende benen bij alleen al de 

gedachte dat hij/zij een spreekbeurt zou moeten geven voor de klas of  voortdurend spanning voor 

prestatiemomenten zoals een toets? Dan is de faalangsttraining iets voor hem/haar. Een kriebel in je buik van de 

spanning is normaal, maar opeens helemaal niks meer weten tijdens het maken van een toets bijvoorbeeld niet.  

Een faalangsttraining helpt uw kind als het:  

• Regelmatig zegt: ‘ik kan het niet’, ‘ik ben dom’, ‘anderen zijn toch beter’. 

• Spanning hebt voor prestatiemomenten, zoals de (cito-)toets 

• Blokkeren, huilen of boos worden als iets niet lukt of als je iets niet weet. 

• Moeite hebt met nieuwe dingen, een afwachtende houding hebt of moeilijke dingen uit de weg gaat. 

• Snel opgeeft als het niet lukt. 

• Weinig durft te zeggen/doen als anderen kijken. 

• Het in één keer goed wil doen, perfectionistisch 

bent. 

• Kritiek zien als falen. 

• Negatief is ingesteld, vooral kijkt naar wat niet 

goed gaat. Daarbij gaat dit vaak gepaard met 

lichamelijke klachten zoals; buikpijn en 

hoofdpijn.  

 

Wat leert uw kind in de training? 

• Negatieve gedachten veranderen in positieve 

gedachten. 

• Jezelf aanmoedigen met aardige woorden in 

plaats van ‘ik kan het niet’. 

• Fouten maken en hier ontspannen mee omgaan. 

• Doorzetten en het nog een keer proberen. 

• Kritiek zien als leermoment in plaats van 

faalmoment. 

• Rustig blijven en ontspannen, stress reguleren. 

• Complimenten geven aan jezelf. 

• Een groei mindset ontwikkelen: ‘ik kan het nóg niet’. 
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Praktische informatie 

• De training is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.  

• Kosten: geen 

• Start di 4 november 15.00 – 16.00 uur te Bergambacht (precieze locatie volgt nog) 

Vervolg: 11,18,25 november 2,9 december, 6,13 januari 

• Intakegesprekken vinden in de week voordat de training start plaats, met kind en ouders online. Hiervoor 

wordt u benaderd door de trainer. 

• Na afloop van de eerste bijeenkomst, vindt er een ouderbijeenkomst plaats van 30 minuten. Na afloop van de 

laatste bijeenkomst, vindt er wederom een ouderbijeenkomst plaats van 30 minuten. In deze 

ouderbijeenkomsten krijgt u als ouders uitleg over de training en tips/ adviezen hoe u uw kind bij het geleerde 

kan ondersteunen. 

• Opgeven voor de training kan via het CJG: Faalangsttraining - voor kinderen - Centrum voor Jeugd en Gezin 

Krimpenerwaard 

 

 EXTRA TIENMINUTENAVOND 

Uit een eerdere tevredenheidspeiling bleek dat graag vaker en/of eerder een officieel contactmoment met de 

leerkracht zou willen. Even horen hoe het gaat, misschien nog niet direct de focus op een rapport of 

resultaten, maar meer op sociaal gebied en welbevinden. Dit schooljaar starten we daarom met een extra 

ronde gesprekken in november. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar save the date(s): 20 en 27 

november! 

 

 NIEUWBOUWNIEUWS 

Eerder deelden we u al het grote nieuws dat de bouw voortgezet kan worden. We hopen binnenkort een 

nieuwe planning te kunnen delen. De volgende acties worden de komende maanden opgezet of voortgezet: 

 

- Actualiseren planning sloop en nieuwbouw 

- Verdere ontwikkeling buitenruimte (zie volgende pagina voor een eerste concept) 

- Definitief maken uitvraag inrichting 

- Nieuwe huisstijl ontwikkelen 

 

In het eerste kwartaal van 2026 hopen we u uit te kunnen nodigen voor een Themaouderavond waarin 

Nieuwbouw en DaVinci thema’s zullen zijn.  

  

https://www.cjgkrimpenerwaard.nl/showcourses.asp?ac=view&cat_id=100018&cur_id=3815&web_id=172
https://www.cjgkrimpenerwaard.nl/showcourses.asp?ac=view&cat_id=100018&cur_id=3815&web_id=172
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 DANKDAG 

Woensdag 5 november gaan we met de groepen 3 t/m 8 naar de Laurentiuskerk voor de Dankdagviering. Ds. 

Den Boer neemt ons mee in het thema ‘Zingen voor de Schepper’ uit psalm 147. De dienst begint om 09.00 

uur, u bent daarvoor van harte uitgenodigd.  
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 GEBEDSGROEP 

Woensdag 26 november (i.v.m. Dankdag wat later) is de volgende bijeenkomst van dit schooljaar. We bidden 

met elkaar voor de school en alle onderwerpen die rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We 

danken God voor alle rijkdom en mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer.  

Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte welkom!  

We starten om 08.30 in de directieruimte en verwachten dat het een 

uurtje zal duren. Er is oppas voor kleine kinderen geregeld. Deze 

worden voor het speellokaal opgevangen. 

Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze 

dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl  

 DE VIJF SOCIALE DOELEN VAN DE SCHOOL: 

Op de Ark:  

 

Zo blijft de Ark een hele fijne en leuke school voor ons 

allemaal! 

 
 
  

1 Zijn wij aardig voor elkaar,  

want iedereen hoort erbij! 

 2 Luisteren wij naar iedereen,  

zodat we elkaar goed blijven begrijpen. 

 3 Gebruiken wij alleen goede woorden. 

 

4 Zorgen wij goed voor de spullen van de ander. 

 

5 Houden wij de school en het plein schoon.  

 

mailto:gebedsgroep@cbs-deark.nl


 

Pagina 7 van 7 

 

 

 

  D.V. IN OKTOBER/NOVEMBER 
 

 

Namens het team,  

 

Vincent Geense  

Adriaan Hanse 

18-10 tot 24-10 Herfstvakantie 

27-10 Studiedag PCPO – alle leerlingen vrij 

5-11 Dankdag (Laurentiuskerk) 

20-11 Tienminutengesprekken 

21-11 Nieuwsbrief 3 

25-11 Studiedag personeel – alle leerlingen vrij 

26-11 Gebedsgroep 

27-11 Tienminutengesprekken 


