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In de komende twee weken heeft u vast een paar dagen vrij. Dagen die je zelf in kan delen. Niet gebonden
aan een drukke agenda. Genieten van vrienden, gezin of een leuke activiteit. Misschien zelfs op vakantie. In
deze periode vliegen de ‘jaaroverzichten’ je om de oren. Wat was 2025 voor jaar? In mijn beleving was dit het

jaar van de vrijheid. Van bevrijd of gebonden. Vrij zijn of vrij worden.

Donald Trump kwam weer terug in januari. Naar eigen zeggen is hij de president van vrede. De Nobelprijs
had hij dan ook zeker verdiend, volgens hemzelf. Trump beweert al zeven oorlogen te hebben beéindigd. Nog
één te gaan: de oorlog in de Oekraine. Toch voelen zijn woorden vaak niet als vrijheid. Meer als een net iets

te grote pester op het schoolplein, waar je aardig tegen moet doen omdat hij je anders nog harder pest.

Het hele jaar door zag ik vrijheid en gebondenheid op het wereldtoneel. Trump en Zelensky die openlijk ruzie
maken voor de ogen van de wereld. Trump die in april Liberation Day, Bevrijdingsdag, aankondigt, en op

diezelfde dag gigantische heffingen oplegt aan landen.

Maar ook buiten Amerika om speelt het thema ‘wat is nou echt vrijheid’. Het Eurovisie Songdfestival, een
muziekfeest dat over universele vrijheden zou moeten gaan, wordt al maanden gegijzeld door de vraag: ‘mag
Israél wel of niet mee doen’? Wilders stapte in juni uit het kabinet omdat hij een strenger asielbeleid niet voor
elkaar kreeg. Er was oorlog in Maleisié. Tegelijkertijd buitelen cyber-waarschuwingen over elkaar. De
stroomvoorziening in heel Spanje en Portugal valt dagenlang uit.
Een groot datalek bij een bevolkingsonderzoek, Al- invioeden
breiden zich uit. Charlie Kirk, die stond voor vrije meningsuiting,
wordt vermoord. Trump krijgt een ‘Vredesprijs’ van de FIFA.
Marco Borsato wordt vrijgesproken van schuld. En er vindt een

gruwelijke aanslag plaats tijdens notabene het Chanoeka feest

in Australié. Wat betekent vrijheid dan in zo'n wereld? Voor ons,

nu?

We koesteren onze westerse vrijheid. Maar is dat zo vrij? Ik denk dat je ook gevangen kunt zijn in vrijherd.
Dat zien we om ons heen. Vrijheden die mensen zich veroorloven, zijn niet altijd goed voor zichzelf of voor de
ander. Het leidt tot verslavingen of uitbuiting. En onze vrijheden kosten wat. Geld bijvoorbeeld. We zijn

gericht op meer en meer geld verdienen in onze vrije, westerse wereld.
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Als je gevangen kunt zijn in vrijheid, kun je wellicht ook vrij zijn in gevangenschap. Ik dacht aan Paulus en
Silas: zingend in de gevangenis. Wat een getuigenis gaat er van hen uit. Of Corrie ten Boom. Zij zat
gevangen in een Duits concentratiekamp. Ze schreef dat vrijheid niet fysiek hoeft te zijn, maar dat gééstelijke

vrijheid het belangrijkste is. Want niemand kan dat ooit van je afpakken.

Als we inzoomen op ons eigen jaar, hier in Bergambacht, hier op school, dan gebeuren er een hoop mooie,
leuke, goede of hoopvolle dingen. Wat kun je als kind, of als volwassene, genieten van al die vrijheden. Denk

aan een project, excursie, mooie les, viering, activiteit. Wat zijn we vrij!

Hij kwam. Met maar één doel: de mensen echt vrij te maken. Vrij van schuld = schuldenvrij. Dat is echte
vrijheid. Ik durf de vergelijking met Marco Borsato wel even aan. In voorzichtigheid. Hij was, in ieder geval
door de omgeving, veroordeeld nog voor er een rechter aan te pas kwam. In ons geval zijn we dat ook. En
waar de rechter onvoldoende bewijs zag in het geval van Marco, is er in uw en mijn leven, meer dan
voldoende bewijs van schuld. We kunnen ons niet beroepen bij God op bepaalde rechten. Maar uit liefde voor

de mens, voor zijn schepping, zijn evenbeeld, had God een reddingsplan.

Heeft God een reddingsplan. Hij stuurde zijn zoon. En Zijn komst, Zijn Midden in de nacht waren Paulus

en Silas aan het bidden. En ze

gevangenschap en Zijn offer, bracht ons vrijheid. Volgens Corrie ten e [y e sy oo | oo

Boom ben je vrij als je kiest voor dankbaarheid, de ander kunt andere gevangenen luisterden
ernaar. Plotseling was er zo'n
vergeven, en dienstbaar in het leven kan staan. Wat een zware aardbeving dat de muren
van de gevangenis trilden. Meteen
kerstgedachte! gingen alle deuren van de

gevangenis open. En ook alle

.. s kettingen waarmee de gevangenen
We wensen u een fijne, warme kerst. Een hoopvolle tijd die we met vastzaten, gingen los.

. o Handelingen 16,
anderen kunnen delen. Van schuldenvrij, onze vrijheid delen en de Hoop (Handelingen 16)

van kerst doorgeven aan anderen. Zoals Jezus dat deed.

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal kinderen nieuw op school begonnen. Ze zijn wezen wennen
of hebben hun plekje in één van de groepen 0 gevonden! Jine, Sven, Fenna, Jenoah, Guus en Noor: van
harte welkom! Diana uit groep 4 gaat verhuizen naar Gouderak. We wensen haar daar een fijne tijd! Sienna
uit groep 7/8 gaat ook naar een nieuwe school. Ook haar wensen we een mooie plek! Uit de ISK stromen veel

kinderen uit. Seezar, Marwa, Emil en Tuna. Ook hen wensen we een mooie tijd op hun nieuwe school.

De ISK stroomt ondertussen behoorlijk vol. Na de voorjaarsvakantie gaat juf Carola ook met
zwangerschapsverlof. Daarom hebben we een nieuwe collega aangenomen: Xynthia Speksnijder uit Krimpen

a/d Lek komt als onderwijsassistent ons team versterken.

Juf Annemieke en juf José werken op eigen tempo en op maat, aan hun herstel. We wensen hen daar beide

alle goeds in toe.
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Vroeguh. Toen was alles beter. Want toen hadden we een fietsparkeerplek per kind. Na een check,
dubbelcheck van juf Sylvia of je wel ‘recht’ had op een fietsplek omdat je buiten de no-fiets-zone woonde,

kreeg je al dan niet een fietsnummer toegewezen.

In ons tijdelijke pand zijn ‘vakken’ per groep aanwezig. Dat werkt eigenlijk ook best prettig. De lijsten met
nummers brachten ook gedoe met zich mee. Er is één
nadeel: zo langzamerhand komt iedereen op de fiets.
Zo lijkt het. Wilt u nog eens kritisch kijken of het écht
nodig is dat uw kind op de fiets komt? Of kan hij/ zij
ook best een kleine wandeling maken? We willen het
huidige systeem liever handhaven, maar het moet ook
wel hanteerbaar blijven. En als iedereen zijn of haar

fiets nu ook nog eens wat rechter in de vakken

parkeert, dan wordt het helemaal prettig voor iedereen.

Binnen school gebruiken we al jaren allerlei varianten koptelefoons, dopjes of nektelefoons. Grote, kleine,
dure of goedkope. Met het terugkerende resultaat: bij een aantal leerlingen gaan ze wel heel snel stuk. Er zijn
kinderen die verslijten, met dezelfde gebruiksfrequentie, drie tot vier keer zoveel van deze steeds duurder

wordende apparatuur, dan andere leerlingen.

We kiezen daarom vanaf heden voor een wat gewijzigd beleid op dit gebied. Vanaf de periode na de
kerstvakantie, krijgen kinderen waarbij de huidige dopjes kapot zijn, éénmaal een nieuw exemplaar. Dit zijn
stevige, wat duurdere koptelefoons. Ze staan op naam, leerlingen leren zo zelf verantwoordelijk te zijn voor
‘eigen’ spullen. Volgens de leverancier zouden deze minimaal twee jaar mee moeten gaan. Gaat de
koptelefoon eerder kapot, dan mag de leerling 6f zelf
dopjes of een koptelefoon meenemen (dat mag nu
overigens ook al), of kan voor €5,- een nieuwe
koptelefoon bij de leerkracht krijgen (dat bedrag dekt
overigens nog niet de helft van de kosten). Zo hopen we

wat meer grip te krijgen op de kosten, maar vooral wat

verantwoordelijk om te leren gaan met spullen in bruikleen.
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Woensdag 28 januari is de volgende bijeenkomst van dit schooljaar.
We bidden met elkaar voor de school en alle onderwerpen die rond
de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor
alle rijkdom en mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de

zorgen voor Hem neer. Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte

welkom! We starten om 08.30 in de directieruimte en verwachten
dat het een uurtje zal duren. Er is oppas voor kleine kinderen geregeld. Deze worden bij het speellokaal

opgevangen. Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze dan naar gebedsgroep@cbs-

deark.nl
Op de Ark:
1 Zijn wij aardig voor elkaar,
want iedereen hoort erbij!
2 Luisteren wij naar iedereen,
zodat we elkaar goed blijven begrijpen.
3 Gebruiken wij alleen goede woorden.
4 Zorgen wij goed voor de spullen van de ander.
5 Houden wij de school en het plein schoon.

Zo blijft de Ark een hele fijne en leuke school voor ons allemaal!
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20-12 tot 4-1 | Kerstvakantie!

5-1 Deze week: hoofdluiscontrole
13-1 Schoonmaakavond
14-1 SAR vergadering
21-1 Start Voorleesdagen
22-1 GMR vergadering
27-1 Studiedag personeel — alle leerlingen vrij
28-1 Gebedsgroep
29/30 Tweedaagse directie en IB
30-1 Nieuwsbrief 5

Namens het team,

Vincent Geense

Adriaan Hanse
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dtet team van de ftck

wenst u gezegende

ke'zbtdagen en een

ge[ukkig nieuw J’aa'c!
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