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  WAAR DOE IK HET VOOR?      
 

Onlangs hadden wet het met een paar collega’s over het tv programma ‘Maestro’. Ik word duidelijk een dagje 

ouder, want een MAX programma als “van Onschatbare Waarde” en dus Maestro, begin ik te waarderen. 

Jamai Loman - uit Schoonhoven moet je er in de Krimpenerwaard dan trots bij zeggen - schittert in dat 

programma. Hij lijkt een uniek talent voor dirigeren te hebben. Het regent tienen en staande ovaties. Een 

paar weken geleden dirigeerde hij het stuk van John Williams uit de film Schindlers List. 

  

Het toeval wilde dat ik de avond 

daarvoor de film met mijn dochter 

had gekeken. Een film waarvan ik 

vind dat je, als je kind dit aan zou 

kunnen, die ergens een keer 

samen moet kijken. De hele 

geschiedenis zat dus weer vers in 

mijn hoofd en zowel de film als het 

muziekstuk raakt. Het muziekstuk 

doet wat droevig aan, en dat is misschien ook het eerste waar je aan denkt bij de film Schindlers List. Toch is 

het een hoopvolle film. U kent het verhaal wellicht goed, voor de lezers die het even niets zegt: de film gaat 

over Oskar Schindler een zakenman in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, lid van de nazipartij. Hij 

ziet de oorlog als een uitstekend moment om stinkend rijk te worden. Hij kan in zijn potten en pannen fabriek 

namelijk aan goedkope arbeidskrachten komen. Joodse arbeidskrachten hoefde je immers niet te betalen. 

Langzamerhand draait zijn beeld van de hele situatie, en zet hij zich in voor het redden van zoveel mogelijk 

joodse arbeiders, juist door ze als ‘onmisbaar voor zijn oorlogsfabriek’ te bestempelen. Eén van de laatste 

scenes raakt enorm. Duitsland heeft de overgave getekend, en Schindler moet vluchten. Hij neemt afscheid 

van alle joodse arbeiders. Hij roept uit: “ik had nog veel meer mensen kunnen redden! Had ik deze ring maar 

verkocht, of deze auto, dan had ik nog 3 of 4 mensen veilig kunnen stellen!” Het antwoord van de 

omstanders is troostend. “Kijk ons hier staan heer Schindler. Meer dan 1100 joden. Oskar, als je één jood 

redt, redt je de hele mensheid.” 

 

Vorige week zaten we met een klein groepje de “Kennismaken met de Bijbel avonden voor te bereiden. En we 

hadden het over het effect. Heeft alle inspanning nou eigenlijk wel voldoende effect. Met andere woorden 

‘waar doen we het voor’. Wat zou het gaaf zijn als er grote aantallen naar deze avonden zouden komen. 
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Want dan kunnen we óns effect meten. Een tijd geleden reageerde één van de deelnemers. De avonden 

hadden voor deze persoon veel betekend. En we zeiden: dat is genoeg. Al doen we jarenlang deze avonden 

voor maar één iemand in al die seizoenen, dan is het goed.   

  

We kunnen het ons allemaal wel eens afvragen. Wat is eigenlijk het effect van wat 

we doen? Ik zie het nauwelijks, ik merk er weinig van. Waar doe ik het voor? 

Misschien herkent u het wel. Als vrijwilliger, in uw werk, in de kerk. Of in bij 

ons op school. Al sta je 10, 20, 30 jaar voor de klas, en je bent voor één 

iemand van grote betekenis geweest, dan is het goed. Diegene geeft het 

door, generaties lang. In dat licht zie ik de uitspraak: als je één iemand 

redt, redt je de hele mensheid. Op geloofsgebied komt daar nog iets bij. 

Tijdens een bijbelkring spraken we pas over evangeliseren. Eén iemand zat 

er enorm mee dat hij allerlei mensen om zich heen ‘de verkeerde kant op zag 

gaan’ zoals hij dat noemde. Maar dat is niet onze verantwoordelijkheid. Wij 

kunnen niemand veranderen, zeker niet op dat gebied. Wel kunnen we wellicht van 

betekenis zijn, iets van onszelf delen. Desnoods met woorden, zei de 

Duitse legerpredikant Dietrich Bonnhoefer.   

 

 KINDEREN 

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal kinderen ingestroomd. Evy, Lize en Elena: van harte welkom 

op onze school! Jesaja uit groep 2a, gaat onze school verlaten. We wensen hem een hele mooie tijd toe op 

zijn nieuwe plek bij Kentalis!  

 

 PERSONEEL 

Positief nieuws onder dit kopje! Juf José gaat langzamerhand haar eerste stappen zetten in de re-integratie. 

Daar zijn we uiteraard, met haar, heel dankbaar voor. Juf Sylvia was tijdelijk afwezig, en gaat ook haar 

werkuren weer opbouwen. Daarnaast stellen een aantal nieuwe collegae zich op de volgende pagina voor: 

  

 
 

Als je dit voor één van de 
minste van mijn broeders hebt 
gedaan, zo heb je dat voor Mij 

gedaan. 
 

(Mattheus 25) 
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 Juf Emma – LIO stagiaire in groep 4/5 Juf Marcella – leerkracht groep 0/1a 
Mijn naam is Emma Wondergem. Ik ben 21 jaar oud en 

kom uit het dorpje Oostkapelle in het mooie Zeeland. 

Sinds de start van mijn studie heb ik het dorpsleven 

ingeruild voor de stad en woon ik in Gouda. Hoewel ik in 

de weekenden nog vaak in Zeeland te vinden ben voor 

mijn bijbaantje in de horeca, wat tegelijkertijd een grote 

hobby is. Verder trek ik in mijn vrije tijd graag mijn 

hardloopschoenen aan of onderneem ik iets leuks met 

vrienden of familie. Ondertussen zit ik alweer in mijn 

vierde en dus laatste jaar van de Pabo. Vanaf februari zal 

ik met veel 

enthousiasme 

starten met mijn Lio 

in groep 4 / 5. Ik 

kijk er naar uit om 

mij op de Ark te 

ontwikkelen tot een 

goede juf met oog 

voor de kinderen. 

Wie weet komen we 

elkaar eens tegen!  

 

Xythia Speksnijder – Onderwijsassistent ISK 

Hoi, mijn naam is Xynthia Speksnijder. Ik ben 22 jaar en 

ik kom uit Krimpen aan de Lek. Sinds 5 januari ben ik het 

ISK-team komen versterken. Ik vind het super leuk om 

kinderen te helpen 

en hen te zien 

groeien.  

 

Ik kijk ernaar uit om 

hier met veel plezier 

aan de slag te gaan! 

Mijn naam is Marcella de Beer. Samen met mijn man en 

onze twee dochters van 7 en 10 jaar woon ik in 

Ouderkerk aan de IJssel. In mijn vrije tijd lees ik graag, 

dans ik en speel ik klarinet. Daarnaast gaan we met ons 

gezin en onze familie graag op wintersport, waar we 

volop genieten van het skiën en de gezelligheid met 

elkaar. 

Ik werk inmiddels 14 jaar met veel plezier in het 

onderwijs, waarvan 9 jaar in het kleuteronderwijs. In die 

jaren heb ik ontdekt dat mijn hart écht bij het jonge kind 

ligt. Hun onbevangenheid, nieuwsgierigheid en 

enthousiasme maken het werken met kleuters voor mij 

bijzonder waardevol. Ik geniet ervan om te zien hoe zij 

zich spelenderwijs ontwikkelen en nieuwe vaardigheden 

opdoen en hoe je als kleuterleerkracht een stevige basis 

kunt leggen voor hun 

verdere schoolloopbaan, in 

een omgeving waarin 

ieder kind zich gezien en 

geliefd mag weten. Het 

werken met jonge 

kinderen zie ik ook als een 

mooie manier om iets van 

Gods liefde door te geven: 

door er te zijn, door 

aandacht, geduld en 

vertrouwen te geven, en 

door een veilige plek te 

creëren waarin kinderen zichzelf mogen zijn. 

Ik kijk er enorm naar uit om bij De Ark aan de slag te 

gaan in de instroomgroep. Met veel enthousiasme begin 

ik aan dit nieuwe avontuur. 
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  UPDATE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 
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  STEUNOUDER KRIMPENERWAARD 
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 AANMELDEN 

De kleutergroepen, van zowel dit jaar als volgend jaar, stromen helemaal vol. De eerste broertjes/zusjes 

worden ondertussen ook aangemeld. Jaarlijks merken we dat de kinderen die in de maanden maart, april 

en mei drie jaar worden, soms nog niet zijn aangemeld. Die zijn voor ons echter zeer van belang. Het zou 

het verschil kunnen zijn tussen al dan niet een extra groep starten. In februari/maart bepalen we de 

formatie én aantal groepen voor schooljaar(!) 2026-2027. Daarom roepen we massaal op: kijk nog eens 

onder de stoelen en banken, bedden en planken of er nog een (bijna) drie-jarige peuter bij u rondloopt die 

niet is aangemeld. Het formulier kunt u eenvoudig vinden via deze link: aanmelden Ark. Met nieuwe ouders 

hebben we eerst een gesprek. Mocht u mensen kennen die nog op zoek zijn naar een basisschool kunt u ze 

ook de Open Ochtend tippen. Op woensdag 25 februari van 09.00-12.00 uur kan iedereen zonder afspraak 

binnenlopen.  

 

  

https://www.cbs-deark.nl/Beheer/Documenten?Command=Core_Download&EntryId=44874


 

Pagina 8 van 10 

 

 

 

 KENNISMAKEN MET DE BIJBEL IS WEER TERUG!  

Stel uw kind zit hier op school maar u heeft zelf 

eigenlijk weinig kennis of idee over wat er in de 

Bijbel staat. U en/of uw partner zijn niet opgegroeid 

met de Bijbel of het was wat op de achtergrond 

aanwezig. Uw kind komt wellicht wel eens thuis met 

iets uit de verhalen, leervragen of een lied. Misschien 

maakt u zelf een viering in de kerk mee. Het kan dan 

best fijn zijn om een idee te hebben over wat er 

eigenlijk in de Bijbel staat. Zodat u ook met uw kind 

mee kunt praten, een gesprek kunt voeren of 

begrijpt waar hij/zij mee thuis komt. Vandaar dat 

een groepje enthousiastelingen van de 

Schooladviesraad, kerken in het dorp en de school, 

de inhoud van een paar mooie avonden hebben 

bedacht.   

  

De data en inhoud zijn bekend! Alle avonden beginnen om 19.30 (19.15 uur inloop) en eindigen altijd 

uiterlijk 21.30. 

U kunt één avond los bezoeken maar alle drie de avonden geeft uiteraard het beste beeld en de meeste 

informatie.  

 

- dinsdag 11 maart 2025:  Wat staat er allemaal in de Bijbel? 

- dinsdag 25 maart 2025:  Jezus: “Gewoon” een goed mens of zoon van God? 

- dinsdag 8 april 2025: De betekenis van Pasen 

 

Via deze link kunt u zich alvast opgeven! Het is niet verplicht, maar wel erg handig voor de organisatie om te 

weten (of via de QR-code): https://forms.office.com/e/ATxS4P88nr Deelnemers van een vorig seizoen geven 

in dit filmpje een terugblik van hun ervaringen (klik op de link, als dat niet werkt: kopieer en plak de url in uw 

browser): https://jslag1-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/adriaan_hanse_cbs-

deark_nl/Documents/1.%20Directie%20Algemeen/Kennismaken%20met%20de%20Bijbel/kennismaken%20

met%20de%20bijbel_2025.mp4?csf=1&web=1&e=le9stP 

 

 

  

https://forms.office.com/e/ATxS4P88nr
https://jslag1-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/adriaan_hanse_cbs-deark_nl/Documents/1.%20Directie%20Algemeen/Kennismaken%20met%20de%20Bijbel/kennismaken%20met%20de%20bijbel_2025.mp4?csf=1&web=1&e=le9stP
https://jslag1-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/adriaan_hanse_cbs-deark_nl/Documents/1.%20Directie%20Algemeen/Kennismaken%20met%20de%20Bijbel/kennismaken%20met%20de%20bijbel_2025.mp4?csf=1&web=1&e=le9stP
https://jslag1-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/adriaan_hanse_cbs-deark_nl/Documents/1.%20Directie%20Algemeen/Kennismaken%20met%20de%20Bijbel/kennismaken%20met%20de%20bijbel_2025.mp4?csf=1&web=1&e=le9stP
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 NIEUWBOUW 

Onlangs ontving u de uitnodiging voor een thematische Ouderavond op dinsdagavond 24 februari. We 

praten u dan bij over het DaVinci onderwijs en over de nieuwbouw. Inmiddels zijn de bouwhekken al 

geplaatst en de eerste sloopwerkzaamheden begonnen. Via deze link kunt u de bouw live volgen: CBS de Ark 

| Bouwvoortgang.nl Nu is er nog niet zoveel op te zien, maar in de komende maanden zeker wel. Misschien 

ook leuk om te delen met familie of bekenden. Aan het einde van het bouwtraject maken we er een mooie 

timelapse-video van.  

 

 GEBEDSGROEP 

Woensdag 8 april is de volgende bijeenkomst van dit schooljaar. We bidden met elkaar voor de school en alle 

onderwerpen die rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor alle rijkdom en 

mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer.  

Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte welkom!  

We starten om 08.30 in de directieruimte en verwachten dat het een 

uurtje zal duren. Er is oppas voor kleine kinderen geregeld. Deze 

worden voor het speellokaal opgevangen. 

Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze 

dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl  

 
 DE VIJF SOCIALE DOELEN VAN DE SCHOOL: 

1 Zijn wij aardig voor elkaar,  

want iedereen hoort erbij! 

 2 Luisteren wij naar iedereen,  

zodat we elkaar goed blijven begrijpen. 

 3 Gebruiken wij alleen goede woorden. 

 

https://projecten.bouwvoortgang.nl/projecten/cbs-de-ark
https://projecten.bouwvoortgang.nl/projecten/cbs-de-ark
mailto:gebedsgroep@cbs-deark.nl
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Op de Ark:  

 

Zo blijft de Ark een hele fijne en leuke school voor ons 

allemaal! 

  D.V. IN FEBRUARI 
 

 

Namens het team,  

 

Vincent Geense  

Adriaan Hanse 

4 Zorgen wij goed voor de spullen van de ander. 

 

5 Houden wij de school en het plein schoon.  

 

3 tot 5 februari Doorstroomtoets groepen 8 

4-2 MR vergadering 

4-2 Rapport 1 

10-2 Tienminutengesprekken rapport 1 

12-2 Tienminutengesprekken rapport 1 

13-2 Studiedag personeel – alle leerlingen vrij 

16 tot 20 feb Voorjaarsvakantie 

23-2 Hoofdluiscontrole 

24-2 Thematische Ouderavond 

25-2 Open Ochtend 

6-3 Nieuwsbrief 6 


