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  REGELAARS      
 

Misschien herkent u het wel: een hartgrondige hekel hebben aan regels. Om te beginnen aan de 

verkeersregels. Borden gelden meestal niet voor ons, rode kruizen boven de weg zijn onzin, en een 

éénrichtingsstraatje is irritant. De ondernemers onder u die dit stukje lezen, kunnen ook over dit thema 

meepraten. De regeldruk voor (boeren) bedrijven, instanties, ZZP-ers…Een verschrikking. 

 

Nederland wordt wereldwijd als één van de meest bureaucratische landen gezien. En ‘bureaucratisch’ is in het 

taalgebruik vaak een synoniem voor ‘vol-van-regeltjes’. Soms zien we door de bomen het bos niet meer. We 

zijn daar ook wel wat opportunistisch in. Want krijgen we in het verkeer te maken met een ‘wegpiraat’ die 

over de linkerbaan voorbij raast en op het laatste moment nog in wil voegen op de overvolle 

invoegstrook….Juist. Een verschrikking. Je laat je auto nog net even iets doorrollen tot er geen vouwfiets 

meer tussen de bumpers van jou en je voorganger past. Wie denken ze wel niet dat ze zijn? Hou je nou eens 

aan de regels! 

 

Het is de tijd van de belastingaangifte. In het verlengde van de ‘regeldruk’ 

is dat het tweede thema wat we als Nederlanders niet uit kunnen staan: 

de hoeveelheid belasting die je soms moet afdragen. Creatief boekhouden 

is dan ook een Nederlandse uitvinding. Totdat je concurrent betrapt wordt 

op malversaties. Wie denken ze wel niet dat ze zijn? Hou je nou eens aan 

de regels! 

 

We regelen wat af in ons landje. En soms…heel soms, als je in het 

buitenland komt en ziet wat er allemaal níet geregeld is, dan scheur je 

glimlachend terug naar Nederland. En ben je toch wel blij dat er op iedere 

hoek van de straat een verkeersregelaar staat als er een omleiding is.  

 

Jezus ging in zijn leven hier op aarde, regelmatig de discussie aan met de ‘regelmakers’. Met meer dan 500 

zelfbedachte wetten bovenop de tien geboden, was het Joodse volk van die tijd waarschijnlijk koploper 

‘regeldruk’. Let op! Nergens zegt Jezus dat je je niet aan de wet moet houden. Sterker nog, Hij zei: Geef de 

keizer (Romeinse overheerser) wat des keizers is, en God wat van God is’. Vaak ging het gesprek over wetjes 

en regels die níet bij God vandaan kwamen. Maar wel onder dát mom werden gepresenteerd. Een stukje 

‘schijn - heiligheid’. Daar kon Jezus toen al niet tegen. Mijn indruk is dat we vandaag de dag, zeker in 

 

Nieuwsbrief 6| 2025/2026 | 29 januari 



 

Pagina 2 van 8 

 

 

 

Nederland, ook niet goed tegen schijnheiligheid kunnen. En als gelovige wordt je dan ook al snel 

aangesproken op je identiteit als je een regel overtreedt. Een christen die met zijn Ichthus-vis achterop de 

auto foutief parkeert, krijgt dat nadrukkelijk te horen.  

 

We mopperen graag. Op elkaar, op de overheid, de belastingdienst, het CJIB, 

regels bij je bedrijf, hier op school, de leerplicht…Toch houden we ook van 

onze georganiseerde maatschappij. Het is goed om af en toe wat stoom af te 

blazen en in stilte wat te schelden, tegelijkertijd ons zoveel mogelijk aan de 

regeltjes te houden. Dat creëert een fijne en veilige samenleving. 

 

En als we door de bomen het bos niet meer zien? Laten we ons dan in ieder geval 

aan die éne regel houden waar Jezus alles mee samenvatte: Heb God lief boven alles en je 

naaste als jezelf. 

 

 KINDEREN 

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal kinderen ingestroomd. Zo lopen de huidige groepen 0/1 al 

aardig vol. Esmee, Bianca en Vera: van harte welkom op onze school!  

 

 PERSONEEL 

Deze keer hebben we niet echt ‘nieuws’ onder dit kopje. Daarom een keer ruimte voor een ‘wist-u-datje’.  

- Wist u dat we twee vrijwillige klusjesmannen in dienst hebben? 

- Wist u dat ze beiden in Schoonhoven wonen? 

- Wist u dat één handyman de man is van een collega? 

- Wist u dat zij wekelijks heel veel werk verzetten in- en rond het pand? 

- Wist u dat we enorm boffen met twee van deze kanjers? 

- Wist u dat u dit kluszaterdagen, activiteiten-avonden of verplichte hulpmomenten scheelt? 

  

meneer Elibart – alle klussen binnen meneer Daan – alle klussen buiten 
Elibart Wisse is de man van juf Elly.  

Al weer heel wat jaren  

onze vaste klusjesman.  

Alles wat los en vast zit,  

maakt hij weer los of vast.  

 

Daan van Leeuwen. Sinds dit schooljaar  

onze vaste ‘buiten-man’. Knippen, zagen,  

vegen of blazen: niets is te gek.  

 
 

Het begin van wijsheid is 
ontzag voor de HEER, leven 
naar zijn regels getuigt van 

goed inzicht. Zijn roem houdt 
stand, voor altijd. 

 
(Mattheus 22) 
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 VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Vanaf nu zullen wij als oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) regelmatig iets delen in deze 

nieuwsbrief. Zo houden we ouders op de hoogte van waar we mee bezig zijn, welke onderwerpen er spelen 

en hoe je ons kunt bereiken. Soms lichten we een onderwerp toe, soms laten we een MR-lid aan het woord of 

we vragen concreet om input. Om te beginnen vertellen we kort wat de MR doet en laten we een MR-lid aan 

het woord dat na drie jaar afscheid neemt. 

 

Wat doet de MR? 

De Medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit leerkrachten én ouders. Vanuit de MR denken ouders 

mee over belangrijke ontwikkelingen op school en geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. 

 

De MR houdt zich onder andere bezig met: 

 

• Onderwijs & beleid – meekijken met plannen voor goed onderwijs en nieuwe ontwikkelingen. 

• Geldzaken – meekijken met de begroting en hoe middelen worden ingezet. 

• Groepsindeling & formatie – advies geven over groepsindelingen en meekijken met de formatie. 

• Sollicitaties – een MR-lid sluit aan bij sollicitatiegesprekken en kan advies geven over benoeming. 

• Veiligheid & sfeer – aandacht voor een prettig en veilig schoolklimaat. 

• Huisvesting – meedenken over verbouwingen of nieuwbouwplannen. 

• Ouderbetrokkenheid – signalen van ouders ophalen en terugkoppelen naar school. 

• Tevredenheidsonderzoeken – resultaten bespreken en kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. 

 

Achter deze onderwerpen staan natuurlijk ook ouders die zich hiervoor inzetten. Eén van onze ouderleden 

neemt na drie jaar afscheid van de MR en deelt hieronder haar ervaring. 

 

Drie jaar heb ik bij de MR gezeten. Tijd voor wat anders.. 

 

In de MR denk en beslis je mee over belangrijke 

onderwerpen. Het gaat om de koers van de school en je 

stem doet er zeker toe. Het mooie is dat het goed te 

combineren is met een druk leven. 5 keer per jaar een 

vergadering, samen met andere betrokken ouders en 

teamleden van de school. Je staat er niet alleen voor 

maar je doet het echt samen. De sfeer is bijzonder 

prettig. Wil je er eens serieus over nadenken om het 

stokje van mij over te nemen? Dit is dé kans om niet 

alleen mee te praten, maar echt wat te zeggen…” 
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Heb je vragen, ideeën of signalen die je graag met ons wilt delen? We horen het graag. De MR is er juist om 

ook het perspectief van ouders mee te nemen. 

 

Je kunt ons bereiken via: 

mr@cbs-deark.nl 

 

Hartelijke groet, 

De oudergeleding van de MR (Ingmar, Arianne, Annelies ) 

 

 VACATURE MR + GMR 

Vanaf september 2026 is er een vacature in de MR. En er is al langer een vacature voor de GMR. We zoeken 

daarom ouders die zich kandidaat willen stellen. De verkiezing zal plaatsvinden van 7 t/m 10 april 2026.    

 

Wilt u meer informatie over het werk van de MR? Neem dan contact op met de voorzitter: Annelies Omon, 

via mr@cbs-deark.nl. Wilt u zich meteen verkiesbaar stellen? Dat kan natuurlijk ook! Daarvoor kunt u een e-

mail sturen naar bovenstaand mailadres. Wij vragen u een voorstelstukje – welke tijdens de 

verkiezingsronde met alle ouders gedeeld zal worden – te schrijven + een foto van uzelf op te sturen.  

Weet u iemand die u graag in de MR/GMR zou willen hebben? Moedig deze persoon dan aan om zich 

verkiesbaar te stellen. U heeft tot uiterlijk donderdag 26 maart de tijd om uzelf verkiesbaar te stellen.   

 

 VACATURE OVERBLIJF 

Wist u dat het heel leuk is om de overblijf te doen? Je leest de 

kinderen voor, helpt ze tijdens het eten en je bent een half 

uurtje met de kinderen lekker buiten. We zijn op zoek naar 

meerdere vaste overblijfouders. Een overblijfouder die één, of 

meerdere dagen per week op een vaste dag mee wil draaien 

binnen de overblijf.  

 

Voor de dinsdagen wordt het zeer urgent, kunt u niet op 

dinsdag maar wel op een andere dag, dan kunnen we wellicht 

nog wat schuiven. Per keer krijgt iedere overblijfouder een 

kleine vergoeding van € 10,00.  

 

   

   

 
  

mailto:mr@cbs-deark.nl
mailto:mr@cbs-deark.nl
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 AANMELDEN 

De kleutergroepen, van zowel dit jaar als volgend jaar, stromen helemaal vol. De eerste broertjes/zusjes 

worden ondertussen ook aangemeld. Jaarlijks merken we dat de kinderen die in de maanden maart, april 

en mei drie jaar worden, soms nog niet zijn aangemeld. Die zijn voor ons echter zeer van belang. Het zou 

het verschil kunnen zijn tussen al dan niet een extra groep starten. In februari/maart bepalen we de 

formatie én aantal groepen voor schooljaar(!) 2026-2027. Daarom roepen we u massaal nóg eens op: kijk 

onder de stoelen en banken, bedden en planken of er nog een (bijna) drie-jarige peuter bij u rondloopt die 

niet is aangemeld. Het formulier kunt u eenvoudig vinden via deze link: aanmelden Ark. Met nieuwe ouders 

hebben we eerst een gesprek.  

 

  

https://www.cbs-deark.nl/Beheer/Documenten?Command=Core_Download&EntryId=44874
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 OUDERAVOND DAVINCI – ONDERWIJS EN NIEUWBOUW 

Een grote groep ouders was op de thematische Ouderavond van dinsdagavond 24 februari. Via deze link 

kunt u de presentatie nog eens nakijken. Was u er niet bij, dan kunt u daar wellicht ook wat informatie 

vandaan halen. De bouw is inmiddels in volle gang. Via deze link kunt u de bouw live volgen.  

 

Zeer binnenkort ontvangt u een tussenevaluatie van het DaVinci onderwijs. We zetten korte vragenlijsten uit 

onder ouders, kinderen en personeel. Samen met de indicatoren zoals vooraf verwoord (zie presentatie), 

kunnen we dan de balans goed opmaken.  

 

  NASCHOOLS EXPERIMENTEREN MET MAD SCIENCE 

Zoals de ouders die op de ouderavond zijn geweest weten, is DaVinci opgedeeld in subthema’s. De 

bovenbouw heeft het binnen het thema ‘Grieken&Romeinen’ bijvoorbeeld over Het paard van Troje, 

Vrouwenrechten, Olympische Spelen of de Democratie. Binnenkort staat het sub-thema ‘Uitvindingen’ bij de 

groepen 5 t/m 8 centraal. Daarom hebben we de professoren van Mad Science 

uitgenodigd! Op donderdag 19 maart verzorgen zij een spetterende 

wetenschapsshow in de grote zaal voor de groepen 3 t/m 8 (ook de jongste 

groepen kunnen even profiteren van dit interessante thema). 

 

Aansluitend kunnen kinderen zich opgeven voor een naschoolse cursus vol experimenten, activiteiten en 

demonstraties. Alle kinderen die op 19 oktober een inschrijfformulier mee naar huis hebben gekregen, 

kunnen zich aanmelden via: Mad Science Nederland . Vanaf 15-04-2026 start deze betaalde, vijfdaagse 

cursus. De cursus biedt een unieke kans voor kinderen om op een leuke manier te leren over wetenschap en 

technologie. Elke les brengt nieuwe thema’s en proefjes, en na afloop krijgen de kinderen een thuisproef en 

een samenvatting van de les mee. De kosten voor ouders zijn €72,50 per leerling. 

 

De activiteiten duren 60 minuten en starten 15 minuten na schooltijd in een lokaal op school. Wacht niet te 

lang, meedoen is een unieke ervaring!  

 

Lesdag: Woensdag 

✅ Dag 1: 15-04-2026 

✅ Dag 2: 22-04-2026  

✅ Dag 3: 13-05-2026 

✅ Dag 4: 20-05-2026 

✅ Dag 5: 27-05-2026 

 

 

 

https://www.cbs-deark.nl/Beheer/Documenten?Command=Core_Download&EntryId=45981
https://projecten.bouwvoortgang.nl/projecten/cbs-de-ark
https://inschrijven.mad-science.nl/activity/12354
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  BIDDAGVIERING 

Op woensdag 11 maart vieren we met de groepen 3 t/m 8 de Nationale Biddag voor Gewas en Arbeid. Ds. 

Robin ten Hoopen neemt ons mee in het thema ‘Verwachten’ vanuit de geschiedenis van de blinde Bartimeus 

(Marcus 10: 46-52). U bent van harte uitgenodigd! De dienst in de Ontmoetingskerk start om 09.00 uur.  

 

 GEBEDSGROEP 

Woensdag 8 april is de volgende bijeenkomst van dit schooljaar. We bidden met elkaar voor de school en alle 

onderwerpen die rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor alle rijkdom en 

mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer.  

Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte welkom!  

We starten om 08.30 in de directieruimte en verwachten dat het een 

uurtje zal duren. Er is oppas voor kleine kinderen geregeld. Deze 

worden voor het speellokaal opgevangen. 

Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze 

dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl  

 
  

mailto:gebedsgroep@cbs-deark.nl
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 DE VIJF SOCIALE DOELEN VAN DE SCHOOL: 

Op de Ark:  

 

Zo blijft de Ark een hele fijne en leuke school voor ons 

allemaal! 

 
  D.V. IN MAART/APRIL 
 

 

Namens het team,  

Vincent Geense  

Adriaan Hanse 

1 Zijn wij aardig voor elkaar,  

want iedereen hoort erbij! 

 2 Luisteren wij naar iedereen,  

zodat we elkaar goed blijven begrijpen. 

 3 Gebruiken wij alleen goede woorden. 

 

4 Zorgen wij goed voor de spullen van de ander. 

 

5 Houden wij de school en het plein schoon.  

 

9-3 GMR vergadering 

11-3 Biddag in de Ontmoetingskerk 

19-3 Mad Science Show 

2-4 Nieuwsbrief 7 

3-4 Goede Vrijdag – iedereen vrij 

6-4 Tweede Paasdag – iedereen vrij 


