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Maakt u dan niet bezorgd 
tegen de dag van morgen, 

want de dag van morgen zal 
zijn eigen zorgen hebben; elke 

dag heeft genoeg aan zijn 
eigen kwaad. 

 
(Mattheus 6:34) 

 

 

 

 

 NIEMAND IS ZOALS JIJ         
 

Willen we blauw, of willen we bruin? Blond of rossig? En welke lengte zou ideaal zijn? Het is niet zo gek ver 

meer weg. Het ideale kind! Mooi, slim, fijne lengte, geen afwijkingen. Als ouder denk je misschien wel eens 

“dat zou fantastisch zijn!”. Als de cito uitslagen wat tegenvallen, of je het gedrag van je kind net iets anders 

zou willen zien. In Groot – Brittannië zijn de eerste toestemmingen verleend om verder te gaan 

experimenteren met de genetische manipulatie van embryo’s. Dat gaat nog net een stapje verder dan 

embryo-selectie. Bij deze vorm kun je ‘kiezen’ uit een aantal opgroeiende baby’s. In de nieuwe situatie is er 

gewoon een ‘vrucht’ die aan te passen is. O ja, uit goede bedoelingen overigens! Erfelijke ziekten kunnen we 

uitbannen, structurele afwijkingen zullen verdwijnen… 

Je kunt je wel eens zorgen maken over dit soort internationale 

ontwikkelingen. Is deze ‘maakbare’ samenleving echt de wereld 

waar we naartoe willen? Dat we straks over het heelal kunnen 

heersen, de mens kunnen aanpassen? Het lijkt er dan toch op 

dat we voor ‘god’ willen spelen. In Lucas 12 staat dan: “Weest 

niet bezorgd over lijf-en-ziel, wat ge zult eten, of voor het 

lichaam waarmee het te kleden. Want lijf-en-ziel zijn meer dan 

het voedsel en het lichaam meer dan de kleding.” Pfoeh, wat 

een moeilijke opdracht. Maak je over niets bezorgd. En ook zo 

makkelijk gezegd. Ik maak me wél eens zorgen. Ik beschrijf het 

zojuist hierboven. Dat doen we allemaal, bijna elke dag. Toch roept Jezus ons hier op om, en ik vertaal het 

maar in eigen woorden, ons niet helemaal over te geven aan de ‘zorgen’. Het heeft juist te maken met een 

andere overgave. Als je je leven volledig toevertrouwd aan de Vader in de hemel, dan weet je waar je moet 

zijn als je je zorgen maakt. Je legt ook dát in Zijn handen. En dat is de beste plek.  

Ook ongeboren leven mogen we in Zijn handen leggen. En waarom er (erfelijke) 

ziekten zijn? Ik heb er geen antwoord op. We leven in een gebroken wereld, dat 

zien we dagelijks om ons heen. Misschien kunnen we ons in zorgelijke situaties 

proberen over te geven aan onze Maker. Want: Ík heb jou gemaakt. En Ik maak 

geen fouten ( - uit: Niemand is zoals jij, Max Lucado - ).  

 KINDEREN 

Drie kinderen zijn in de afgelopen maand vier jaar geworden. Ze hebben hun stoeltje in groep 0 al bezet. 

Silvie, Thom en Gerco: van harte welkom! 
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  MR 

Voor u ligt wellicht een papieren versie van de nieuwsbrief. Op nadrukkelijk verzoek van de 

Medezeggenschapsraad is daar deze keer voor gekozen. Om te kijken of de informatie dan wellicht beter 

overkomt of gelezen wordt.  

 AANMELDEN Par 

In de maanden januari en februari melden de meeste nieuwe gezinnen hun eerste kind van 2,5 of 3 jaar oud 

aan. Ook de jongere broertjes en zusjes van onze huidige leerlingen zijn natuurlijk van harte welkom. Heeft u 

dus nog een kindje thuis rondlopen waarvan u denkt “hé, dat is waar ook, hij/zij wordt ook voor 1 oktober 

2017 vier jaar” dan bent u van harte uitgenodigd om het aanmeldingsformulier op te halen in de 

directiekamer, of te downloaden van de website. 

 

  DIGITALE SCHOOLBORDEN 

Zo’n negen jaar geleden voerden we de eerste digitale schoolborden in. Ondertussen zijn deze allang 

afgeschreven en zeker aan vervanging toe. Technische mankementen, een mindere lichtopbrengst en nieuwe 

mogelijkheden zorgen daarvoor. In de voorjaarsvakantie worden dan ook de borden van groep 3-8 vervangen 
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voor splinternieuwe ‘touchscreens’. Een digitaal schoolbord, maar dan zonder beamer. Een perfecte resolutie 

helpt de leerkrachten voor nog betere lessen, presentaties en mogelijkheden om de stof over te dragen. 

 

         ACTIVE- PARENT  

In de vorige twee nieuwsbrieven vertelden we u 

over de verandering met betrekking tot ons ‘doe-

moeder beleid’. We willen graag een 

ActiviteitenCommissie (AC) vormen. Tot op heden is 

daar nog geen enekele reactie op gekomen. Dat 

kan natuurlijk te maken hebben met het missen van 

de oproep. Daarom bij deze nog even een 

herhaling. Voor welke activiteiten wilt u zich 

opgeven om dit jaar eens uit te proberen of deze 

vorm van een ‘activiteiten-commissie’ het waard is 

om in de komende jaren verder uit te bouwen? De eerstvolgende mogelijkheid is bijvoorbeeld 

Sportdag/Koningsdag. Geef u op bij Ria Kortleve of Adriaan Hanse.  

 

 GOEDE-DOELEN COMMISSIE 

Eind augustus 2015 zijn er al 366.402 mensen de Middellandse Zee 

overgestoken in de hoop om in Europa veiligheid te vinden. Ze dragen vaak 

vreselijke verhalen met zich mee. Wij willen deze mensen helpen. We willen 

meehelpen in de allereerste opvang van kinderen en volwassenen zodat er 

eten gekocht kan worden in de opvangkampen. Via Dorcas sparen wij voor 

dit project. Voor €0,25 cent is er al een maaltijd voor één persoon. Laten wij 

er met elkaar voor zorgen dat er veel mensen in de opvangkampen een 

maaltijd kunnen krijgen. U kunt meehelpen via het zendingsgeld dat we 

iedere maandag inzamelen. In de (weliswaar lange) maand januari hebben we het recordbedrag van €523,45 

op kunnen halen! Waarvoor dank!  

Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee adoptiekinderen van Woord & Daad. 

De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (14) in Haïti en Jerome (5) in de Filipijnen. Ook sturen zij iets 

op. In de maand februari zal dat gebeuren door de groepen 5a en 5b.  

 GEBEDSGROEP 

Woensdag 2 maart is de volgende bijeenkomst. We bidden met elkaar voor de school en alle onderwerpen die 

rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor alle rijkdom en mogelijkheden die 

we van Hem krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer. Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte 

welkom! We starten om 08.30 en verwachten dat het een uurtje zal duren. Er is oppas voor kleine kinderen 

geregeld. Deze worden voor het speellokaal opgevangen. Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten 

voor ons? Mail ze dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl  
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 REGEL VAN DE WEEK 
 

8-12 feb Iedereen mag meedoen 

(en als dat niet gelijk kan, dan de volgende keer) 

 
15-19 feb We spelen geen ruwe spelletjes 

(omdat dat gevaarlijk of vervelend kan zijn) 

 
29 feb- 4 mrt Naar alle mensen ben je beleefd 

(op weg naar gym, tegen een bezoeker/voorbijganger etc.) 

 

 

 NIET VERGETEN/CHECK 

O 
Sparen: Tankbonnetjes van Botter – in de blauwe ton bij de hoofdingang 

O 
Batterijen inleveren – in de batterijenton bij de hoofdingang 

O 
Opgeven voor ActiviteitenCommissie (ook vaders welkom!) 

O 
Aanmelden 2-3 jarigen 

O 
10-minutenavond 

 

 

   D.V. IN FEBRUARI 

10-02 Studiedag personeel – kinderen vrij 

11-02 Rapport 1 mee naar huis 

16-02 10- minutenavond rapport 1 

18-02 10- minutenavond rapport 1, uitloop 

19-02  Begin voorjaarsvakantie – alle kinderen ’s middags vrij 

29-02 Hoofdluiscontrole 

02-03 Gebedsgroep 

04-03 Nieuwsbrief 7 

 

Namens het team,  

Vincent Geense  

Adriaan Hanse 


