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Toen Hij uit de boot stapte 
zag Hij een grote menigte 
en voelde medelijden met 

hen, omdat ze leken op 
schapen zonder herder en 

Hij onderwees ze langdurig. 
 

(Markus 6:34) 

 

 

 

 IEDER VOOR ZICH?         
 

Het vlees was op. Nog aardappelen genoeg maar ja, die smaken toch net wat minder. “Pappa, als de Heere 

Jezus hier was hadden we tenminste altijd genoeg.” Een stichtelijk woord volgde aan de eettafel. Dat wij al 

meer dan genoeg hebben. Dat er mensen in de wereld zijn die het met veel minder moeten doen. Dat we 

daarom mogen delen van onze rijkdom met hen. Zoals de sponsorkindjes die ons vanaf de schoorsteenmantel 

toelachen. En dat ze gewoon haar aardappelen op moest eten. Een laatste poging nog vanaf de overkant van 

de tafel: “kan ik dan niet gewoon mijn aardappelen uit gaan delen? Misschien houden we wel tien manden 

over.”  

Het stukje dat we uit het adventsboekje lazen handelde over de 

wonderbare spijziging. Dat begreep u waarschijnlijk al. De discipelen 

kijken naar de enorme menigte die zich had verzameld rond de Heere 

Jezus. Ze kijken ook naar de ondergaande zon en tellen één bij één op. 

Hun gezonde vissersverstand vertelde dat deze mensen nog snel naar de 

markt moesten om wat vers eten te kopen. Anders hadden ze straks echt 

een probleem. Als ze Jezus deze verstandige woorden influisteren, krijgen 

de discipelen een bijzondere opdracht. Mission Impossible 1.0. Zíj moeten 

de mensen maar te eten geven.  

U kent de rest van de geschiedenis waarschijnlijk al. En anders kunt u het nalezen in Marcus 6 bijvoorbeeld. 

Wát een wonder! In Marcus 8 herhaalt de geschiedenis zich nog een keer. Een grote groep mensen volgt 

Jezus al drie dagen en hebben nauwelijks gegeten of nog te eten. Er staat dat Hij “met ontferming werd 

bewogen.” Een prachtige uitdrukking. Eigenlijk eindigt dit stukje pas aan het einde van hoofdstuk 8. Na deze 

tweede wonderbare spijziging vertrekt Jezus namelijk met de discipelen in een boot. De leerlingen ontdekken 

dat ze brood vergeten zijn. Blijkbaar had niemand wat bij zich gestoken van de 

zeven manden die deze keer over waren. Ze krijgen nu zelf honger! Je kunt bijna 

de wanhoop in Jezus’ stem horen als hij hoort hoe ze zich druk maken terwijl ze  

net twee grote wonderen hebben gezien. Maar blijkbaar hebben ze die niet écht 

gezíen. “Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn 

jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen maar zien niet? Hebben oren, maar 

horen niet?” 

Misschien zijn ze wel teveel bezig geweest met hun eigen ik. Misschien liepen de discipelen wel heel trots 

langs de mensenmenigte met een gezicht waar vanaf te lezen was “dat kan ónze Rabbi toch maar mooi even 

voor jullie doen.” Op een dienende manier toch nog teveel bezig met jezelf.  
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Onzelfzuchtig dienen is voor ons wel eens Mission Impossible 1.1. Er ligt zo snel eigen eer, belang of gevoel 

op de loer. En dat is menselijk. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat God niets van je vraagt wat je niet 

zou kunnen. Maar dan wel onder Zijn Leiding. Hij leed voor ons en wil ons leiden. Als je ‘leed’ omdraait, staat 

er ‘deel’. Deelt u met ons mee? 

 PERSONEEL 

Aan het begin van dit kalenderjaar begon juf Annelieke als LIO-stagiair in groep 6. LIO staat voor Leraar-In-

Opleiding. Deze stagiaires krijgen na een aantal weken inwerken hun ‘eigen’ groep en maken een paar 

maanden lang alles mee zoals een leerkracht die de opleiding al af heeft gerond. De eerste twee maanden 

zijn cruciaal voor het verdere verloop van de LIO-periode. We hebben met zijn allen moeten constateren dat 

Annelieke op dit moment, in deze situatie nog niet klaar was voor haar LIO-stage. Annelieke trok deze 

conclusie zelf vlak voor de voorjaarsvakantie en is per direct gestopt. Dat betekent dat juf Rosemarie weer 

helemaal voor de groep staat. Er liggen echter ook nog andere taken op haar te wachten waar ze zich tijdens 

de stageperiode op had kunnen richten. Ook heeft ze haar studie en plusklas The Rainbow. Met wat intern 

geschuif en bereidwilligheid hebben we het grootste gedeelte van de vrijgevallen gaatjes weer opgelost. Juf 

Corine Rodrigo zal de meeste momenten vervangen als juf Rosemarie niet in de klas is. Zij werkte al in de 

klas van juf Renza en is daar dus iets minder. Juf Jeanet Geneuglijk uit de invalpoule loopt de andere gaatjes 

dicht en meester Adriaan springt een paar keer bij in The Rainbow.  

 KINDEREN 

Eén leerling is in de afgelopen maand vier jaar geworden. Darick: van harte welkom in groep 0! Rony en Eli 

Abdelkader zijn vanuit Zoetermeer in Bergambacht komen wonen en zijn begonnen in respectievelijk groep 3a 

en 5b. Ook jullie van harte welkom! 

   SAR 

Sinds 2010 ben ik lid van de School Advies Raad. De SAR vergadert ongeveer 4x per 

jaar over onderwerpen die de identiteit van de school aangaan. Onderwerpen als: 

welke Bijbelvertalingen gebruiken we op school, welke psalmen en liederen worden er 

aangeleerd. Bij het vervangen van de godsdienstmethode, twee jaar geleden, dacht de 

SAR mee met de keuze voor een nieuwe methode. Ook de methode 'Wonderlijk 

Gemaakt' is aan de SAR voorgelegd en we denken mee hoe we als school en kerk 

elkaar kunnen ontmoeten. Omdat ik aan het einde van dit schooljaar aftredend ben als 

lid van de SAR, kunt u zich opgeven om met elkaar de koers en identiteit van de school richting te geven.   

Wie neemt het stokje over? 

 

 VAKANTIES 2016/2017  

Een aantal ouders zijn al druk bezig met het plannen van de vakanties voor volgend schooljaar. Het 

vakantierooster is nog niet helemaal af, maar om alvast een beetje duidelijkheid te geven: we houden in ieder 

geval de landelijke adviesdata aan voor het schooljaar 2016/2017. Check op:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/inhoud/schoolvakanties-2016-2017 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/inhoud/schoolvakanties-2016-2017
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         BIDDAG EN PAASFEEST KLEUTERS  

Op woensdag 9 maart hopen we met de groepen 3 t/m 8 biddag te vieren in de Ontmoetingskerk. Uiteraard 

zijn ook de ouders van harte welkom. Rond het thema ‘Rust bij de Vader’ vanuit Markus 1:29-39 zal Ds. Piet 

van Midden voorgaan. Tegelijkertijd met de nieuwsbrief ontvangt u in de mail het ‘Gezinsdagboekje’ van de 

HGJB. U kunt daarvan vrij gebruik maken in de week voorafgaand aan biddag. Dat is uiteraard niet verplicht 

maar een extra verdieping om eventueel thuis mee aan de slag te kunnen.  

 

Op woensdag 23 maart houden de groepen 0 t/m 2 het Paasfeest in de klas. Tussen 19.00 en ongeveer 20.00 

uur bent u van harte welkom. In verband met de beperkte ruimte in de klaslokalen moeten we het aantal 

gasten echt beperken tot maximaal twee personen per kind. De jongere broertjes en zusjes zullen dan ook 

even thuis opgevangen moeten worden.  

 

 GOEDE-DOELEN COMMISSIE 

Eind augustus 2015 zijn er al 366.402 mensen de Middellandse Zee 

overgestoken in de hoop om in Europa veiligheid te vinden. Ze dragen vaak 

vreselijke verhalen met zich mee. Wij willen deze mensen helpen. We willen 

meehelpen in de allereerste opvang van kinderen en volwassenen zodat er 

eten gekocht kan worden in de opvangkampen. Via Dorcas sparen wij voor 

dit project. Voor €0,25 cent is er al een maaltijd voor één persoon. Laten wij 

er met elkaar voor zorgen dat er veel mensen in de opvangkampen een 

maaltijd kunnen krijgen. U kunt meehelpen via het zendingsgeld dat we 

iedere maandag inzamelen. In de (wat kortere) maand februari hebben we het wederom prachtige bedrag 

van €377,45 op kunnen halen! Waarvoor dank!  

Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee 

adoptiekinderen van Woord & Daad. De groep die aan de beurt is, bidt 

voor Pierre (14) in Haïti en Jerome (5) in de Filipijnen. Ook sturen zij 

iets op. In de maand maart zal dat gebeuren door de groepen 6 en 7.  

Ook is er vanuit de leerlingen een extra intiatief gestart. U heeft er al 

een mail over gehad, maar voor de zekerheid schenken we er hier ook 

nog wat extra aandacht aan. De actie die zij hebben opgezet is een 

flessenactie. Iedere eerste maandag van de maand mag uw kind lege 

flessen inleveren op school (in de infotheek) die bij de Plus of de Lidl 

ingeleverd kunnen worden. Iedere lege fles is een maaltijd voor een 

vluchteling, want slechts voor € 0,25 heeft één persoon een maaltijd. De 

initiatiefnemers zorgen ervoor dat de flessen bij de juiste supermarkt 

komen. Het verzamelde geld zal opgeteld worden bij het bedrag voor 

het zendingsdoel. We hopen natuurlijk op een hele hoop lege flessen, 

zodat wij heel veel mensen kunnen helpen! 
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         KGB  
 

Stel, u komt in Bergambacht wonen. En overal om u heen hoort u dat de ‘KGB’ hier zo leuk is. Groepen 

KGB’ers lopen rond. En u wordt uitgenodigd. Wat doet u dan? De nietsvermoedende inwoner gaat met een 

rustig gevoel naar deze bijeenkomsten. De doorgewinterde Bergambachtenaar ook. Maar mensen met enig 

historisch besef halen toch de wenkbrauwen op. Had dat niet iets met de Russische geheime dienst te 

maken? U weet wel, die club waar president Poetin vroeger de scepter zwaaide?  

 

In Bergambacht schijnt het gewoon ‘KoffieGroepBergambacht’ te betekenen. Althans, dat werd de schrijver 

van dit stuk verteld toen deze in Bergambacht kwam wonen. Een goedlopende vondst van de Laurentiuskerk. 

Excuses, maar die naam nemen wij bij deze over. Hij betekent ongeveer hetzelfde en we nodigen u met 

evenveel plezier uit voor: de KoffieGroepBasisschool!  

 

Wat: gezellig koffiedrinken met andere ouders. Iemand van de 

directie en de Intern Begeleider zijn er in ieder geval ook! 

Waar: in de personeelskamer van de school. 

Wanneer: op vier donderdagen te weten: 17 maart, 14 april, 

19 mei en 23 juni. Vanaf 08.30 kunt u vrij inlopen, om 09.45 

zorgen we dat de koffie op is.  

Waarom: buiten is het koud, binnen is warme koffie. 

Bovendien kunt u laagdrempelig en gezellig contact hebben 

met andere ouders. Zeker voor nieuwe ouders is het leuk om andere (wellicht doorgewinterde 

Bergambachtenaren) te ontmoeten. Ook kunt u op een laagdrempelige manier praten met, of vragen stellen 

aan directie of IB’er. U hoeft zich niet aan te melden: kom gewoon! 

 

         DE GROTE REKENDAG 

Op woensdag 23 maart doen we als school weer mee met de Grote Rekendag. Het thema is “Kijkje achter de 

code”. De kinderen leren denken in stappen die een computer maakt. De doelen waaraan gewerkt wordt 

tijdens deze dag dragen bij aan het onderzoekend leren. Het gaat dan voor alle groepen om het leren:  

- zoeken naar regelmaat en patronen en die gebruiken in redeneringen; 

- systematisch te werken; 

- maken en lezen van symbolische weergaven; 

- volgen van een specifiek patroon of stappenplan en dit stappenplan verklaren, onderbouwen  

  en/of eventueel zelf ontwerpen; 

- interpreteren en zelf ontwerpen van codetaal. 

 

Na een korte gezamenlijke start op het plein gaan alle groepen in het eigen lokaal met het thema aan het 

werk. De afsluiting vindt in de groep plaats met een korte terugblik op de activiteiten van de ochtend. 

We hopen met elkaar een geweldige, leuke, leerzame rekenochtend te hebben.  
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 REGEL VAN DE WEEK 
 

7-11 mrt We houden ons aan alle pleinregels 

(alleen een bal van school, fietsen in de rekken/verder niets op 

wielen, kleuterspeelgoed is van kleuters,…)  

14-18 mrt Als de bel gaat, ga je direct naar buiten 

(blijf dus niet onnodig in de gang of bij de wc hangen, 

alleen als je toestemming hebt mag je binnenblijven) 
 

21 - 25 mrt De werkplekken zijn om te werken 

(een werkplek is geen hangplek) 

 

28 mrt – 1 apr We houden alles schoon en netjes 

(de kapstok/luizentas, de wc, de gang, de vensterbanken, de 

werkplek)  

 

 NIET VERGETEN/CHECK 

O 
Sparen: Tankbonnetjes van Botter – in de blauwe ton bij de hoofdingang 

O 
Batterijen inleveren – in de batterijenton bij de hoofdingang 

O 
Opgeven voor ActiviteitenCommissie (ook vaders welkom!) 

O 
Aanmelden 2-3 jarigen 

 

   D.V. IN MAART 

09-03 Biddag voor groep 3-8 in de Ontmoetingskerk 

11-03 KinderAdviesRaad vergadering 

17-03 KGB: KoffieGroepBasisschool (08.30-09.45)!  

23-03 Grote Rekendag 

23-03 Paasviering kleuters 

24-03  Studiedag personeel – kinderen vrij 

25-03 Goede Vrijdag – school gesloten 

28-03 2
e
  paasdag – school gesloten  

01-04 Nieuwsbrief 8 

 

Namens het team,  

Vincent Geense  

Adriaan Hanse 


