CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

’de ark’ Nieuwsbrief 1| Schooljaar 2016/2017 | 2 september

Het ging eigenlijk best aardig. Dat kanoén. Links-rechts-links-rechts. De kano zoefde door het water en spleet
de Franse rivier in tweeén. Met af en toe een stroomversnelling was het goed te doen voor mij en mijn vijf-
jarige dochtertje. Bij ieder obstakel keken we even rustig hoe onze voorgangers het deden en kozen daarna
de juiste doorgang. Totdat...je kano bovenop een stroomversnelling toch vastloopt. En wat doe je dan als
vader? Juist, je springt uit de kano in het snelstromende water en trekt het schip met alle geweld los. Met een
laatste krachtsinspanning slinger je jezelf weer in het apparaat. Want wat je in ieder geval niet wil, is dat de
kleine meid er in haar eentje met de kano vandoor gaat. De beloning volgde vijf meter verderop. Toen ze zich

naar me omdraaide en zei: “Pap, je bent mijn held.”

In de grote witte tent op het Straatwroetersterrein keek ik om me heen.
Honderden mensen hadden zich onder Superman, Batman, Arrow,
Spiderman en andere helden gezeteld. We bezochten de dienst van de
gezamenlijke kerken als start van het Straatwroeterskamp. Het draaide

in de dienst om helden. Hoe zijn wij helden in Gods koninkrijk?

Terwijl de Olympische sporters met hun laatste krachtsinspanning een
topprestatie (probeerden) te leveren, dacht ik na over dit thema. Wij
mensen willen graag helden en heldendaden. Strip- en filmfiguren zoals
de eerder genoemde, doen het goed. Topsporters, idolen: we houden er van. Maar wat maakt een held nou
tot een held? Had ik in die kano een heldendaad uitgevoerd? Niet bepaald. Het was natuurlijk heel gewoon.
Ik deed wat ik moest doen. Maar zij had dat nooit zelf voor elkaar gekregen. En volgens mij is dat het
kenmerk van een echte held: afhankelijkheid. Superman, Spiderman, Batman: de mensen in de stripverhalen
zijn er afhankelijk van. Dat zijn de berichten die je in het nieuws tegenkomt en eruit springen: “Pokémon Go
speler redt vrouw uit water”. Gewone acties op belangrijke momenten waarin anderen afhankelijk zijn van

jou.

270 kinderen op deze school willen een held. Nee niet een hele bijzondere en

eenmalige topprestatie. Maar: een gewone actie op een belangrijk moment. Want zelf ken Ik de
, L , . . i gedachten het best die Ik
Waar zij afhankelijk zijn van ons. Het juiste woord op het juiste moment, ben ik over u denk, is het bericht
. . , . van de Heer, gedachten
echt gezien door de juf/meester? Heeft papa/mama het écht gehoord? Dat je er van vrede en niet van
kwaad: u een toekomst te
bent, écht luistert als het er (heel even) toe doet. Dat maakt u dit jaar wellicht, geven en goede hoop.

(Jeremia 29:11)

en vrijwel altijd zonder dat u het zelf weet, tot die held.
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Op onze beurt zijn we afhankelijk van Hem. Niet alleen als eenmalige Held die Zijn heldendaad op Golgotha
onderging. Nee, gewoon: in afhankelijkheid leven mét Hem. En wellicht kunnen we dan een klein stukje van
Gods Koninkrijk hier op aarde al zien. De prachtige opdracht in de tekst hierboven: in alles wat we doen dit te
proberen: de kinderen een toekomst te geven en goede hoop. Ik wens ons dat allemaal in alle wijsheid toe

dit schooljaar.

Een aantal kinderen zijn nét voor of in de zomervakantie verhuisd en in een aantal groepen ‘ingestroomd’.
Ook zijn er een aantal kinderen vanuit de Internationale Schakelklas de ‘gewone’ groepen in gekomen.

De familie Huiskamp is in Bergambacht komen wonen: Zeb (3a), Job (4a), Julia (7) en Sophie(8): van harte
welkom. Ook Abel Simons (6b) en Thom de Blois (8) willen we van harte welkom heten! Paul (7) en Jonas
(6a) Karp en Dominika Pechova (5), kenden het schoolgebouw al vanuit de ISK, maar zijn nu de reguliere

basisschool ingestroomd. Allen een hele fijne tijd op deze school gewenst!

Zoals u vorig jaar wellicht heeft meegekregen is juf Jannie een tijdje uit de roulatie geweest. Ze heeft hard
gewerkt aan haar herstel en de verwachting was dat ze weer volledig kon starten na de zomer. Hoewel het
herstel goed gaat, is het verstandiger om de komende periode voorlopig op woensdag en vrijdag te gaan
werken. Dat betekent dat we voor de donderdag iemand anders hebben gezocht. We zijn dankbaar u te
kunnen melden dat we dit gewoon met 'eigen mensen' kunnen doen. Juf José was zo flexibel dat ze van
werkdagen wilde ruilen zodat juf Jeanine in staat is om de donderdag voor juf Jannie in te vullen. En gelukkig

is zij geen onbekende in groep 0! We hopen op een spoedig en volledig herstel van juf Jannie.

Scholen kosten geld. Dat ondervinden wij. Schoolgaande kinderen ook. En dat merkt u. Wij leven in een land
waar het christelijk onderwijs vrijwel geheel gefinancierd wordt vanuit overheidsgelden. Dit is in de wereld
nagenoeg uniek! De toegewezen budgetten zijn in principe toereikend om de noodzakelijke leermiddelen te

kopen.

Toch zijn er middelen en materialen nodig en
wenselijk waarvoor de bekostiging vanuit het
Ministerie niet toereikend is. Ook allerlei —op het
eerste gezicht niet de meest noodzakelijke-
activiteiten kosten extra geld. Hierbij kunt u
denken aan schoolreis, schoolkamp,

groepsexcursies, sportdag, vieringen, geschenken,

traktaties, zwemgeld, afscheid groep 8 enz. Juist

deze extra activiteiten maken het onderwijs zo leuk. Zoals u wellicht in de schoolgids hebt gelezen, vragen wij
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van u een tegemoetkoming in de kosten middels de ouderbijdrage. Wij zijn wettelijk verplicht u te melden dat
deze bijdrage in principe vrijwillig is. We hopen echter wel dat u de morele verplichting voelt en deelt, juist

omdat wij er voor kiezen om schoolreis e.d. niet apart in rekening te brengen.

Vanaf heden kunt u de factuur in het Ouderportaal vinden. Komende week ontvangt u via uw (oudste) zoon
of dochter een papieren factuur om de ouderbijdrage te betalen. Dit betreft een factuur per gezin, waarbij
kinderen ingeschreven na 1 oktober niet meegenomen zijn. Zij betalen het eerste jaar geen ouderbijdrage. De

facturen worden vanuit ons systeem automatisch gegenereerd, controleert u deze alstublieft goed.

Mocht u echt niet in staat zijn om de bijdrage te betalen of is er iets niet duidelijk, neemt u dan contact op

met Vincent Geense. We zoeken dan met elkaar een passende oplossing.

Dinsdag 13 september komt de schoolfotograaf op bezoek. Nou ja, op bezoek...We hebben het geluk een
eigen schoolfotograaf in dienst te hebben! Juf Anne Marie zal op dinsdagmorgen alle groepen op de foto
zetten. De groepsfoto wordt aan alle kinderen binnen twee weken verstrekt. Portretfoto's worden volgend
jaar weer gemaakt, het gaat alleen om een groepsfoto. De foto gaat slechts €4,- kosten en de opbrengst
daarvan gaat weer terug naar de klassen! Staan we e qosd OP’_i
De groepen kunnen daar iets extra's van
kopen. Bijvoorbeeld een paar leuke boeken. Bij

regen is de uitloopdatum op dinsdagmorgen 20

september gezet.

Aanstaande dinsdag, 6 september, is de jaarlijkse groepsinformatieavond. Uw kind zit in een nieuwe groep.
Misschien zelfs wel op een nieuwe school. Wat leren ze daar allemaal? Hoe ziet de klas eruit? Welke boeken
gebruiken ze dit jaar? U komt het allemaal te weten als u de avond bezoekt. Bovendien is het een mooie
eerste gelegenheid om de (nieuwe) leerkracht(en) even te ontmoeten. In de schoolgids staat een plattegrond

waar u moet zijn (bijlage pag. 20/21).

Op de volgende tijden bent u welkom in de groepen:

e 19.00 — 19.40 uur: groepen 3a, 3b/4b, 4 en 5
19.45 — 20.25 uur: groepen 63, 6b, 7, 8
e 20.30 —21.10 uur: groepen 0/1a, 1b/2b, 2a

In de personeelsruimte kunt u gezellig even bijkletsen onder het genot van een kopje koffie of thee. Graag tot

ziens!
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Op zaterdag 10 september organiseert Rabobank Krimpenerwaard een speciale Kabouterroute en stoere
Survivaltocht voor de kinderen van de Krimpenerwaard. Deze activiteiten zijn te vinden in het Loetbos.
Langs de route kunnen de kinderen deelnemen aan diverse activiteiten. Ga de uitdaging aan en verdien €5,-
(fietsroute) of €3,50 (wandelend) voor onze school! Dit geldt ook voor de begeleiders! Bij inschrijving graag
‘nummer 3’ vermelden, dan komt het
helemaal goed! De kinderen kunnen starten

tussen 9.00 en 15.00 uur! Doet u mee? Het

is echt een aanrader! We hopen op een Rabohank

gezellige, sportieve dag!

De overblijfgroepen lopen weer behoorlijk vol. Daarom zijn we nog op
zoek naar extra overblijfouders. Ook oproepkrachten zijn van harte
welkom! De vergoeding voor een vaste overblijfouder is € 9,00 en
voor een invaller € 7,50. De tijd dat u verwacht wordt is van 11:55
uur t/m 13:15 uur. We hopen op vele aanmeldingen. Dit kan door te
mailen naar sylvia.koudstaal@cbs-deark.nl of door even te bellen naar
school. Als u uw kind(eren) nog niet heeft opgegeven voor de
overblijf geef dit dan ook z.s.m. door aan Sylvia. Dit gaat alleen over
de kinderen die vast op één of meerdere dagen overblijven. Dan

wordt de lijst compleet en hebben we een beter overzicht. Komt uw

kind incidenteel dan is het de bedoeling dat u de naam van uw
kind tijdig in de map schrijft. Andersom geldt natuurlijk ook: komt uw kind incidenteel niet, dan graag de
naam doorstrepen in de map. Dat scheelt de overblijfmoeders een hoop tijd in het zoeken en/of nabellen van

uw kind.

Ieder jaar zoeken we als school weer met de grootste zorgvuldigheid naar een ‘goed-doel’ om een periode te
ondersteunen. Vorig jaar hebben we veel geld opgehaald voor de minder-bedeelden door DorcasHulp
Nederland te ondersteunen. Dit jaar richten we ons op een andere doelgroep: bajesklanten en straatjongeren.
In samenwerking met ArkMission ondersteunen we het project voor de ‘Bajesagenda’ en/of de ‘Straatbijbel’.

Meer informatie volgt nog!

Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal
groepen voor twee adoptiekinderen van Woord & Daad.

De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (15) in a r k m iS S i on

Haiti en Jerome (6) in de Filipijnen. Ook sturen zij iets

op. In de maand september zal dat gebeuren door de Actief in Bij belverspreiding
groep 0/1a en 1b/2b.
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We zijn zelf soms ook een beetje een goed doel. Zoals u weet kunt u
uw tankbonnetjes van Botter in de olieton doen die in de gang staat.

Voor iedere getankte liter ontvangt de school 1 eurocent. Vlak voor

TTER

Tankstation

de zomer is de ton weer geleegd en zijn de bonnetjes geteld. Het

mooie bedrag van €413,54 is overgemaakt aan de school.

Aanstaande woensdag, 7 september is de eerste bijeenkomst. We bidden met elkaar voor de school en alle
onderwerpen die rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor alle rijkdom en

mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer.

Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte welkom!
We starten om 08.30 in het BSO-lokaal (begane grond) en
verwachten dat het een uurtje zal duren. Er is oppas voor kleine

kinderen geregeld. Deze worden voor het speellokaal opgevangen.

Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze

dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl

Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt is de website sinds de zomervakantie uit de lucht. Dit kwam als een wat
onverwacht gevolg van de overstap naar een nieuwe systeembeheerder. Deze partij kon de site niet hosten
zoals door ons was bedacht. We zijn hard aan het werk om een nieuwe website te ontwikkelen. We houden u

voorlopig (nog) actiever via de mail op de hoogte.

Na iedere vakantie is het belangrijk om alle kinderen te controleren op eventueel luizen-leed. Deze
kriebelende beestjes hebben de neiging om zich te verstoppen onder de hoofdharen van de kinderen. Dus:

goed zoeken! Daar hebben we meer ouders voor nodig. Geef u op bij Carin Molenaar of Sandra Vonk.

De koffiegroep Basisschool gaat ook dit jaar weer van start! De eerstvolgende
keer, woensdag 14 september, hebben we het met elkaar over ‘Nieuwe
media en vormen van communicatie’. Het is vrije in- en uitloop tussen

08.30 en 10.00 uur in de personeelskamer van de school.

Naast het onderwerp kunt u laagdrempelig en gezellig contact hebben met
andere ouders. Zeker voor nieuwe ouders is het leuk om andere (wellicht
doorgewinterde Bergambachtenaren) te ontmoeten. Ook kunt u op een laagdrempelige manier praten met, of

vragen stellen aan directie of IB'er. U hoeft zich niet aan te melden: kom gewoon!
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5-9 sept We houden alles schoon en netjes -
(de kapstok/luizentas, de wc, de gang, de vensterbanken, de //%
werkplek) : ‘
12-16 sept WC gebruik: zo snel mogelijk en let op netheid en hygiéne -
(doortrekken, handen wassen, deuren sluiten) m
19-23 sept We lopen rustig in de gang en op de trap en blijven van elkaar af )
(dus niet schreeuwen, rennen, trekken/duwen) ﬁ
26 - 30 sept We houden het plein schoon en netjes -
(afval in de bakken) ﬁ%
0 Sparen: Tankbonnetjes van Botter — in de blauwe ton bij de hoofdingang
0 Batterijen inleveren — in de batterijenton bij de hoofdingang
0 Oproepjes lezen en eventueel reageren
0 Ouderbijdrage overmaken
06-09 Groepsinformatieavond
07-09 Gebedsgroep
13-09 Groepsfoto’s
14-09 Koffiegroep Basisschool
20-09 Uitloop groepsfoto’s
22-09 Oudermorgen groep 3 en 3/4
27-09 Oudermorgen groep 3 en 3/4
30-09 Nieuwsbrief 2

Namens het team,

Vincent Geense en Adriaan Hanse
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