
 

Pagina 1 van 9 

 

 

 

  

 

 

 

  PANIEK-PIET 
 

De oude magnetron op de studentenkamer vat vlam. De kamer om haar heen staat in brand. Ze merkt het 

niet, ze is diep in slaap. Het begint op het aanrechtje, daarna het MDF-board van het keukenkastje, de 

kunststoffen plant ernaast. Het tapijt begint te smeulen en dan staat de kamer pas echt in de rook. Ze was 

nog nooit zo blij met het afgaan van de wekker. Onrustig wordt ze wakker en ziet de rook en brand om zich 

heen slaan. Paniekerig springt ze uit bed en rent de kamer uit. Saved by the bell. Alleen op straat, belt ze 

112.  

Volgens van Dale is ‘paniek’ een plotselinge, radeloze angst. We zien dat om ons heen wel eens ontstaan. 

Misschien ook bij u. Een paar weken geleden moesten we met het vliegtuig landen op Eindhoven Airport. Met 

windkracht 10 en hyperventilerende mensen om ons heen. Het Corona-virus maakt velen van ons angstig. 

Het lijkt ongrijpbaar, niet te stoppen.  

Ze voelde zich verschrikkelijk. Niet eens vanwege de brand op zich. 

Maar niemand was haar komen halen. Ze had zichzelf moeten 

redden! Ze had zich nog nooit zo alleen gevoeld, zo ongezien. En de 

paniek slaat haar om het hart.  

De angst tijdens een spannende, moeilijke gebeurtenis, is moeilijk maar ook kortstondig. Het verdwijnt met 

het moment zelf. Dát is niet de paniek waar we het meeste last van hebben. Langdurig ergens geen controle 

over hebben, je eenzaam voelen of ongezien. Daar raak je pas van in paniek. De student uit het eerste stukje 

beschreef dat ze het toen maar aan een Hogere macht overgaf. Omdat zíj de touwtjes niet meer in handen 

had. De controle had verloren. Omdat ze ergens geloofde dat de wereld niet zoals haar 

studentenkamer was. Wel mensen om je heen, maar niemand die op je let. Ze 

geloofde dat God de wereld anders had gemaakt en bedoeld.  

De Bijbel staat vol met mensen die in paniek raken. Het is in die zin een realistisch 

verhaal. Met herkenbare problemen. Het is dan ook een Boek waarin we 

voortdurend zaken herkennen en er van kunnen leren. En in al die verhalen van 

gewone mensen, met begrijpelijke gevoelens zoals paniek, staat er een God die luistert. 

Die steeds weer opnieuw met mensen begint en verder gaat. In meer dan 400 (!) Bijbelteksten staat “weest 

niet bang” of “U beschermt mij”.  

Dat begint met een stukje angst loslaten. Of beter nog (want het is nu eenmaal een gevoel wat we hebben): 

de angst overgeven.  
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God is voor ons een 

veilige schuilplaats. Een 

betrouwbare hulp in 

nood. Daarom vrezen we 

niet, al wankelt de aarde 

en storten bergen in. 

(Psalm 46) 
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 KINDEREN 

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal kinderen vier jaar geworden. Mees en Davi zijn nieuw op 

school begonnen. Ze hebben hun plekje in groep 0A-1A en OB-1C gevonden. We wensen jullie een fijne tijd 

op onze school! In groep 4a is Nilufer verhuist en Indy deze week ingestroomd. Een soort ‘wissel’ dus. 

Luciano uit groep 2 is verhuist naar de Kiezel&Kei. Indy: van harte welkom bij ons op school en Nilufer en 

Luciano wensen we een fijne tijd op hun nieuwe school! 

 

 PERSONEEL 

Ook in deze nieuwsbrief weer (veel) personeelsnieuws! Zieke collega’s, collega’s die afscheid nemen en zelfs 

nieuws over een nieuw aangenomen collega! 

 

Nieuwe Intern Begeleider: Elze Bos 

Net na de vorige nieuwsbrief hebben we tijdens de sollicitatieronde in de zoektocht naar een nieuwe Intern 

Begeleider Bovenbouw, juf Elze Bos kunnen benoemen. Elze is een ervaren IB-er, al jaren werkzaam voor een 

naburige Stichting, woont in Ouderkerk a/d IJssel en zal per 1 mei in dienst treden. Tot die tijd nemen we 

met meerdere collega’s haar (toekomstige) taken waar. In een volgende nieuwsbrief zal ze zichzelf even 

voorstellen.  

 

Juf Jeanine 

Juf Jeanine maakt dermate stapjes dat ze komende periode weer gaat proberen haar volledige werk op te 

pakken. U ziet haar dus ook weer op de middagen! 

 

Juf Martine 

Met juf Martine gaat het steeds beter. Ze bouwt haar werkzaamheden weer op, en werkt nu twee keer een 

dagdeel. We kijken steeds welke stapjes we weer verder op kunnen bouwen.  
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Meester Friso 

Na lang en rijp beraad heeft meester Friso (toch) besloten om aan het einde van dit schooljaar te vertrekken. 

De reisafstand en reisduur van Leusden naar Bergambacht en weer terug, blijft een terugkerend struikelblok. 

Een moeilijke beslissing voor hem, want hij werkt met veel plezier met uw kinderen en op onze school. 

Ontzettend jammer voor ons, want we hadden hem graag voor de Ark behouden. In alle openheid hebben we 

hier samen over nagedacht en heeft hij gekeken naar een school in de buurt van Leusden waar hij met 

hopelijk net zoveel plezier kan werken. Onlangs is dat allemaal definitief gemaakt en informeren wij u 

vroegtijdig over deze stap. Later dit jaar wordt u geïnformeerd hoe we een afscheid vormgeven. 

 

Juf Joke 

Na minsten net zo lang wikken en wegen, heeft juf Joke Brouwer besloten om aan het einde van dit 

cursusjaar te stoppen met werken. Nu haar man Henk met pensioen is en ze vaker bij kinderen en 

kleinkinderen (in binnen- en buitenland) willen en kunnen zijn, moest Joke hier een moeilijke keuze in maken. 

Aan de ene kant het werk wat ze nog met zoveel plezier doet, aan de andere kant de ruimte om op ieder 

gewenst of noodzakelijk moment andere activiteiten te kunnen ondernemen. We vinden het ontzettend 

jammer, maar hebben begrip voor haar besluit. We wensen haar een fijne laatste werkperiode toe. Later dit 

jaar informeren we u over een mogelijk afscheid.  

 

Meester Adriaan 

Een kort, persoonlijk bericht van de schrijver: in de zomervakantie verwachten we in ons gezin een derde 

gezinslid. We zijn daar erg dankbaar voor. Moeder en het inmiddels 20-weken oude jongentje maken het 

goed!  

 

  VAKANTIEROOSTER 

De voorjaarsvakantie van 2020 ligt net achter ons, dus wellicht bent u al plannen aan het maken voor het 

volgende cursusjaar. Bij deze de vastgestelde reguliere vakanties waar wij ons aan zullen houden. Let op! 

Studiedagen e.d. volgen nog.  

 

Herfstvakantie  19-10-2020 / 23-10-2020 

Kerstvakantie  21-12-2020 / 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 / 26-02-2021 

Paasweekend  02-04-2021 / 05-04-2021 

Meivakantie  26-04-2021 / 07-05-2021 

Hemelvaart  13-05-2021 / 14-05-2021 

Pinksteren  24-05-2021 

Zomervakantie  19-07-2021 / 27-08-2021 
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  CURSUS PUBER IN HUIS 

 

 

 

 BIDDAGVIERING 

Op woensdag 11 maart is de nationale Biddag. We vieren dit met de groepen 3 t/m 8 in de Ontmoetingskerk 

rond het thema “Vraag gerust”. Het verhaal uit Lucas 11 waarin Jezus uitlegt wat het bekende gebed ‘het 

Onze Vader’ betekent voor ons, zal centraal staan. De biddagviering begint om 09.00 uur en zal ongeveer een 

uur duren. Weet u van harte uitgenodigd!  
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 KENNISMAKEN MET DE BIJBEL 

Afgelopen dinsdag hadden we de eerste van drie momenten “Kennismaken met de Bijbel”. Een inhoudelijk 

hele gave avond waarin we in alle rust, vrijheid en respect konden praten, delen en kennismaken met het 

oudste Boek van de wereld.  

 

Er liggen nog twee van deze 

avonden in het verschiet en ze zijn 

gerust los te bezoeken. Van harte 

aanbevolen! Eén van de deelnemers 

gaf aan het ontzettend waardevol, 

leerzaam en open te hebben ervaren 

en zeker de volgende keer weer 

terug te komen.  Bij deze! 

 

 

 NASCHOOLSE TYPE-CURSUS 

Leren typen vinden we ook op Ark van belang. Daarom stellen we ons pand ook dit jaar weer beschikbaar 

aan de Typetuin. Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van Typetuin.  

Er zijn nét genoeg aanmeldingen om de cursus te kunnen starten, maar er is nog plek! 

Aanstaande vrijdag 6 maart start de eerste sessie, u kunt uw kind gewoon mee laten doen en de 

definitieve aanmelding later nog in orde maken! 

Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van 

zijn/haar leven! Schrijf in voor 1 januari en ontvang extra voordeel. 

• Startdatum: vrijdag 6 maart 2020 

• Lestijd: 14:15 tot 15:15 

• Leslocatie: CBS de Ark, handvaardigheidlokaal 

• De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 

• Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau. 

• Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 

• Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 

• Met extra taaloefeningen, games en nog veel meer! 

• Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

 

Inschrijven is een fluitje van een cent 

1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  

https://www.typetuin.nl/
https://www.typetuin.nl/
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2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 

3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  

4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  

5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 

6. Rond de inschrijving verder af.  

 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 

013-5220579.  

 CORONA-VIRUS 

In de afgelopen weken is er in de wereld, en nu ook in Nederland, de nodige onrust ontstaan rondom de 

uitbraak en verspreiding van het Corona-virus. Via de overheid en de GGD werden wij in de afgelopen week 

ook geïnformeerd. Zie de informatie van de overheid op deze website:  Informatie Corona-virus 

Overheid.  

 

Kort gezegd komt het erop neer dat: 

- we extra hygiëne in acht moeten nemen, maar niet het complete maatschappelijke leven stil kunnen 

leggen. Dat betekent dat uw kind ook gewoon naar school mag (en moet).  

- we de informatie van GGD en RIVM nauwlettend in de gaten houden en hun aanbevelingen opvolgen. 

Al het personeel op school, en de BSO, is verzocht om extra aandacht te besteden aan het wassen van 

handen en hoest/nies in de binnenkant van de elleboog. We zijn in alle ruimten gelukkig al voorzien van 

papieren wegwerp handdoekjes. Daarnaast hebben we alle zeeppompjes in toiletten en klaslokalen voorzien 

van nieuwe dispensers. Mocht u vermoedens hebben van klachten die lijken te passen bij het corona-virus, 

verzoeken wij u direct contact op te nemen met de huisarts. We hopen uiteraard dat dit onze school, en alle 

scholen in Nederland voorbij gaat. De ontwikkelingen gaan echter snel, we informeren u direct als er nieuws 

is wat betrekking heeft op onze school, gemeente of woongebied.  

 GOEDE-DOELEN COMMISSIE 

Een nieuw, belangrijk en aansprekend doel hebben we gevonden. Ook deze keer weer een doel wat dicht bij 

de kinderen staat en waar we vol passie en bewogenheid voor gaan 

sparen. Dit jaar sparen we voor de Voedselbank IJssel en Lek. Eén 

pakket kost gemiddeld €40,-. In de maand februari hebben we het 

prachtige bedrag van €371,83 gespaard! Volgens een rooster sparen er 

ook steeds een aantal groepen voor twee adoptiekinderen van Woord & 

Daad. De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (15) in Haïti en 

Espoir (6) uit Benin. Ook sturen zij iets op. In deze periode zal dit 

gebeuren door groep 6 en 6/7.  
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 UITSLAG OUDERTEVREDENHEIDSPEILING 

In november heeft ongeveer de helft van de ouders, alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8 en alle 

personeelsleden, een grote tevredenheidsenquête ingevuld. Deze zijn ondertussen besproken in diverse 

geledingen. Verschillende indicatoren op detail-niveau geven ons genoeg aanknopingspunten om ons 

onderwijs, communicatie en organisatie nog verder te verbeteren. We gebruiken uw input in het volgende 

vierjarige schoolplan waar we in dit schooljaar hard aan werken. We zijn tegelijk ook dankbaar voor een grote 

mate van algemene tevredenheid en dankbaarheid. Hieronder de ‘opbrengsten’ van de ouder- en daarna 

leerlingtevredenheidspeiling. 
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  UITSLAG LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING 
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 DOEL VAN DE WEEK 
 

 
  NIET VERGETEN/CHECK  
 

 
  D.V. IN MAART/APRIL 

 

Namens het team,  

Vincent Geense  Adriaan Hanse 

9-13 mrt WC-gebruik: zo snel mogelijk en let op netheid en hygiëne 

(doortrekken, handen wassen, deuren sluiten) 

 
16-20 mrt We lopen rustig op de trap en in de gang en blijven van elkaar af 

(dus niet schreeuwen, rennen, trekken/duwen) 

 
23-27 mrt We houden het plein schoon en netjes 

(afval in de bakken) 

 

30mrt-3 apr Als de bel gaat, ga je direct naar de verzamelplek 

(blijft dus niet spelen tot de juf of meester komt) 

 

O 
Batterijen inleveren – in de batterijenton bij de hoofdingang 

O 
Privacy gegevens kinderen bijwerken 

5-3 en 6-3 Studie-tweedaagse directie (directie afwezig) 

11-3 Biddag in Ontmoetingskerk 

12-3 Schoolbezoek directeur-bestuurder PCPO 

13-3 Typecursus na schooltijd 

17-3 Kennismaken met de Bijbel- avond 2 

18-3 Schoolreis kleuters 

18-3 Gebedsgroep 

18-3 Schoolvoetbal groep 7/8 

20-3 Typecursus na schooltijd 

24-3 SAR vergadering 

1-4 Schoolvoetbal groep 5/6 

2-4 Nieuwsbrief 7 


