CHRISTELIJKE BASISSCHOOL
‘de ark’ Nieuwsbrief 1| 2021/2022 | 9 september

De meeste mensen hebben ‘inpakken voor de vakantie’ niet tot leukste hobby verheven. En toch begint de
voorpret daar wel mee. Zeker als je een tijdje helemaal niet op vakantie bent geweest. Wellicht heeft u deze
zomer die ervaring ook wel gehad. Eindelijk mocht u alles weer in gaan pakken voor een verre reis of mooie

vakantie in eigen land.

Een nieuw schooljaar ligt voor ons. Een nieuwe periode vol onzekerheid. Hoe lang gaat de corona-ellende nog
duren? Moeten mijn kinderen straks weer een periode thuiszitten? Hoe zal het op mijn werk gaan? Krijgt mijn

kind het bij deze jut/meester weer naar haar/zijn zin?

We weten zeker dat er onzekerheden op ons liggen te wachten. Ook dit schooljaar. Maar dat kan ook een
aangename onzekerheid zijn. Zoals bij dat inpakken voor vakantie. Je stelt jezelf dan vaak onbewust drie
vragen:

- Hoe zou het weer daar zijn, dus wat neem ik mee (voorbereiding)?

- Wat was vorig jaar ook al handig en moet nu in ieder geval weer mee (de basis)?

- Wat is ballast en neem ik iedere keer teveel mee op vakantie (weg met die ballast!)?

Ik moest denken aan een overbekende reiziger uit de Bijbel. "Dan
zegt de Heer tot Abram: Ga. Jij. Weg uit je land, uit je geboortetent
en uit het huis van je vader, naar het land dat ik je zal wijzen.”
Abram moest alles achterlaten, op reis gaan zonder te weten hoever,
hoe en of hij zijn geboorteland ooit nog terug zou zien. De

boodschap aan Abram klinkt hier niet als een retourtje. Dat is onze

reis dit schooljaar ook niet. We staan voor uitdagingen, weten niet

wat er gaat komen en kunnen niet retour.

Dit eerste vers klinkt nogal als een verplichting trouwens. Ga. Nu. Op pad. Jij Abram moet weg. Jij moet alles
achterlaten. Jij moet naar een onbekend land. En Abram gaat in zijn ééntje op pad.

In onzekere periodes kan het wel eens eenzaam voelen. Tenslotte moet U dat gesprek aan met die leerkracht.
Moet jij je plek weer vinden in een nieuwe of veranderde werkomgeving. Moet jij het uitzoeken in een

moeizame relatie...
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Maar dan vervolgd God richting Abram: “Ik zal je zoveel nakomelingen geven dat ze een groot volk worden.
Ik zal je rijk, gelukkig en beroemd maken. Ik zal goed zijn voor de mensen die goed zijn voor jou.” Abram
gaat helemaal niet alleen! God is met hem. Hij belooft hier Zijn zegen te schenken. Daarnaast gaat Abram

ook echt niet alleen op pad. Een hele karavaan vertrekt met deze woestijnvorst.

Ik zal je maken tot een
Ik hoop dat we samen deze nieuwe, onzekere — en daardoor vaak leuke — groot volk,

reis met elkaar kunnen maken. We zitten samen in datzelfde vliegtuig, Ik zal je zegenen,
4

schuitje, TGV of welke vergelijking je ook wilt maken.

Ik zal groot maken jouw
naam — word een zegen!

- Wat was vorig jaar ook al handig en moet dit jaar zeker ook mee? (Genesis 12)

- Hoe bereidt u zich voor op dit schooljaar?

- Wat kunt u beter achterlaten ten opzichte van vorig schooljaar, is

ballast?

We zijn weer begonnen. Een heerlijke start, prachtig weer, spelende, zingende en wervelende kinderen zijn
dag in, dag uit om ons heen. Maken zij zich zorgen over de dag van morgen? Meestal niet. Want vandaag

heeft genoeg aan zichzelf. We wensen alle betrokkenen een mooi, nieuw schooljaar toe!

In de afgelopen periode zijn er weer een heel aantal kinderen nieuw op school begonnen. Ze werden viak
voor, in of net na de zomervakantie vier jaar. Sem, Amélie, Elynn, Bowie, Hannah, Julie, Samuel: allen van
harte welkom op onze school. Jessie (groep 3a) is ook ingestroomd. Ook jij een fijne tijd op de Ark gewenst!
U leest de bovenstaande opsomming. Dat is geen kale rij namen, maar achter elke naam zit een ‘gewoon’
kind. Een kind die uw en onze aandacht en liefde verdient. Met heel veel verschillende verhalen,
achtergronden en ervaringen komen deze gezinnen op onze school terecht. We wensen elkaar veel

wederzijds begrip, liefde en geduld toe.

Je hoopt altijd rustig aan een nieuw schooljaar te kunnen
beginnen. Dit jaar liep dat wat anders. Juf Marinda is aan het
eind van vorig schooljaar uitgevallen en werkt nu aan haar
herstel. In de toekomst zullen onze paden elkaar wellicht
weer kruisen. We wensen haar alle goeds toe. Juf Jeanine is
in de zomer bevallen van een gezonde zoon. Hij was wat
vroeg geboren maar maakt het nu erg goed. We wensen

Joas, juf Jeanine en haar man een fijne periode van verlof toe

met elkaar!
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Juf Nienke is op het laatste moment gewisseld van groep. Samen met juf Marleen en juf Annemieke Vis
zorgen zij nu voorlopig voor de bezetting in groep 2/3. Naast juf José werkt meester Daniel vanuit de
invalpool deze periode in groep 4a. Direct na de zomer zijn we weer breed gaan werven op social media en in

de kranten. We hopen dat leuke meesters of juffen een weg naar de Ark weten te vinden.

Helpt u mee om onderstaande ‘teaser’ verder te delen? Wellicht in uw vrienden- of familiekring, eigen social

media of direct via whatsapp brengt u ons wellicht een nieuwe leerkracht! Een mooie attentie voor degene
die de droomkandidaat ‘aanbrengt’!
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In de huidige tijd kijken we iedere keer welke activiteiten er doorgang kunnen vinden in aangepaste vorm. De
eerste activiteit is de ‘groepsinformatieavond’ die oorspronkelijk gepland stond op dinsdag 14 september. Net
als vorig jaar nodigen we u bij deze weer van harte uit. Het lijkt ons als team fijn en belangrijk om de nieuwe
ouders van de kinderen die ons zijn toevertrouwd, ‘live’ te ontmoeten. We kunnen ons ook goed voorstellen

dat u het fijn vindt om even in de nieuwe klas van uw kind te kijken en de

leerkracht(en) te zien en spreken.

We denken dat we met de onderstaande opzet een goede manier hebben gevonden

elkaar weer te kunnen ontmoeten.

Om een goede spreiding te krijgen kiezen we voor:

- De groepsinformatieavond (of groepskennismakingsavond zoals het nu meer zal heten), wordt
verdeeld over twee avonden. Op dinsdag 14 september en donderdag 16 september zijn
verschillende groepen aan de beurt;

- Per kind komt er één ouder/verzorger naar school;

- Per tijdslot kunnen steeds een maximaal aantal ouders intekenen, vol = vol;

- We hanteren gespreide start- en eindtijden, vaste ingangen en looproutes;

- Inde klas houdt u 1,5 meter afstand van elkaar, van de leerkracht en gaat u zitten op de plek waar

het naambordje van uw kind staat;

Rooster
U kunt via Parro intekenen voor de verschillende tijdsloten. Hoewel er een optie is om meerdere mensen per
gezin in te tekenen, kiest u altijd voor één (1) persoon. Als het tijdslot vol is kiest u een nieuw tijdstip. Het

schema van de verschillende groepen, starttijden en dagen ziet u op de volgende pagina.

We hopen en gaan uit van een gezellige en geslaagde avond!

Dinsdag 14
Rondes 18.30 — 19.00 uur 18.40 — 19.10 uur
19.25 — 19.55 uur 19.35 — 20.05 uur
20.20 — 20.50 uur 20.30 — 21.00 uur
Ingang naast BSO Groep 1b Groep 2a
Hoofdingang Groep 0a/la Groep 8a + Groep 8b
Ingang naast app. Groep 5a Groep 6a
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Donderdag 16

Rondes 18.30 — 19.00 uur 18.40 — 19.10 uur
19.25 - 19.55 uur 19.35 - 20.05 uur
20.20 — 20.50 uur 20.30 — 21.00 uur
Ingang naast BSO Groep 6b/7b Groep 7a
Hoofdingang Groep 4a Groep 4b/5b
Ingang naast app. Groep 2b/3b Groep 3a

De schoolfotograaf heeft een foutje in de planning gemaakt. In
tegenstelling tot eerdere berichten, zal de fotograaf NIET op
dinsdag maar op woensdag 22 september op de stoep staan.
Eens in de twee jaar worden er uitgebreide school- en pasfoto’s
gemaakt, dat is dit jaar ook aan de beurt. Ook foto’s met

broertjes/zusjes (schoolgaand of niet schoolgaand) kunnen worden

gemaakt. U krijgt daar binnenkort meer informatie over.

Met ingang van dit schooljaar ontvangen alle kinderen van groep 6 typeles binnen het gewone lesaanbod.
Dat betekent dat uw kinderen géén (prijzige) losse typecursus meer hoeven af te nemen, maar dat we dat
vanaf nu als verantwoordelijkheid van school zien. Met de keuzes die we de afgelopen jaren hebben gemaakt
op het gebied van ICT, inzet van devices en Office365, komt ook de verantwoordelijkheid om hier
onderwijskundig kinderen zo goed mogelijk in te begeleiden. We zien typen dan ook als een basisvaardigheid
die je als kind gewoon onder de knie moet hebben als je onze school verlaat. Zoals u wellicht zelf nog weet,
vergt typen wel meer oefening dan dat we uitsluitend op school aan kunnen bieden. Een stukje huiswerk
komt hier dus ook bij kijken. Via de leerkracht horen
u en uw kinderen vanzelf wat er vanaf wanneer

gedaan moet worden.

Wellicht ten overvloede: voor de huidige groepen 7
en 8 geldt dit aanbod niet. Dat betekent dat zij nog

wel een losse typecursus moeten of kunnen volgen.

Ter voorinformatie: in het voorjaar start er weer een

naschoolse typecursus in het handvaardigheidslokaal.
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Scholen kosten geld. Dat ondervinden wij. Schoolgaande kinderen ook. En dat merkt u. Wij leven in een land

waar het christelijk onderwijs vrijwel geheel gefinancierd wordt vanuit overheidsgelden. Dit is in de wereld

nagenoeg uniek! De toegewezen budgetten zijn in principe toereikend om de noodzakelijke leermiddelen te

kopen.

Toch zijn er middelen en materialen nodig en wenselijk waarvoor de bekostiging vanuit het Ministerie niet

toereikend is. Ook allerlei —op het eerste gezicht niet de meest noodzakelijke- activiteiten kosten extra geld.

Hierbij kunt u denken aan schoolreis, schoolkamp, groepsexcursies, sportdag, vieringen, geschenken,

traktaties, afscheid groep 8 enz. Juist deze extra activiteiten maken het
onderwijs zo leuk. Zoals u wellicht in de schoolgids hebt gelezen,
vragen wij van u een tegemoetkoming in de kosten middels de
ouderbijdrage. Wij zijn wettelijk verplicht u te melden dat deze
bijdrage in principe vrijwillig is. We hopen echter wel dat u de morele
verplichting voelt en deelt, juist omdat wij er voor kiezen om schoolreis

niet apart in rekening te brengen.

De facturatie gaat dit jaar net als vorig jaar. Begin oktober ontvangt u een IDEAL-link via Parro. Dit betreft

een factuur per gezin, waarbij kinderen ingeschreven na 1 oktober niet meegenomen zijn. Zij betalen het

eerste jaar geen ouderbijdrage. De facturen worden vanuit ons systeem automatisch gegenereerd,

controleert u deze alstublieft goed.

Mocht u echt niet in staat zijn om de bijdrage te betalen of is er iets niet duidelijk, neemt u dan contact op

met Vincent Geense. We zoeken dan met elkaar een passende oplossing.

De teller staat weer op nul. Een nieuw, belangrijk en aansprekend doel wordt
weer gezocht. Ook deze keer weer een doel wat dicht bij de kinderen staat en
waar we vol passie en bewogenheid voor gaan sparen. In de volgende

nieuwsbrief daarover meer!

Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee
adoptiekinderen van Woord & Daad. De groep die aan de beurt is, bidt voor
Pierre (15) in Haiti en Espoir (6) uit Benin. Ook sturen zij iets op. In deze

periode zal dit gebeuren door groep 0a/la en 1b.
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Woensdag 22 september is de eerste bijeenkomst van dit schooljaar. We bidden met elkaar voor de school en
alle onderwerpen die rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor alle rijkdom en

mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer.

Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte welkom!

We starten om 08.30 in het handvaardigheidslokaal (bovenste
verdieping) en verwachten dat het een uurtje zal duren. Er is oppas
voor kleine kinderen geregeld. Deze worden voor het speellokaal

opgevangen.

Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl

Op de Ark:

1 Zijn wij aardig voor elkaar,

want iedereen hoort erbij!

2 Luisteren wij naar iedereen,

zodat we elkaar goed blijven begrijpen.

3 Gebruiken wij alleen goede woorden.
4 Zorgen wij goed voor de spullen van de ander.
5 Houden wij de school en het plein schoon.

Zo blijft de Ark een hele fijne en leuke school voor ons

allemaal!
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14-09 Groeps-kennismakings-avond 1
16-09 Groeps-kennismakings-avond 2
22-09 Schoolfotograaf
22-09 Gebedsgroep
30-09 GMR vergadering
5-10 SAR vergadering
7-10 Nieuwsbrief 2
Namens het team,

Vincent Geense Adriaan Hanse
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