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  SUCCESVOL 
 

“WAT ZIJN WIJ?” “WIJ ZIJN HET BESTE BEDRIJF VAN NEDERLAND!”  

 

De yell over het bedrijventerrein klinkt overtuigend. Het hele team van medewerkers verzamelt zich op die 

manier iedere morgen om precies 8.15. De bedrijfsleider stelt de vraag, het team antwoord in koor. En het 

bedrijf is een succes. Al dan niet dankzij deze kreet. Dat laat ik even in het midden.  

 

Enige tijd geleden bezochten we met een groep directeuren een prachtig bedrijf. Eens even kijken buiten de 

bekende onderwijsomgeving. Een aanstekelijk verhaal over gastvrijheid, het DNA van je bedrijf en zorgen dat 

alle neuzen dezelfde kant op staan, ging gepaard met schitterende cijfers die het succes ook bevestigden. 

Een bedrijf in volle groei, veel winst dat direct weer werd geïnvesteerd en zeer lovende recensies op social 

media.  

 

“Als het succesvol is, dan is het goed.” Die zin bleef wat bij 

me hangen. Was het misschien de ‘Amerikaanse stijl’ waar ik 

aan moest wennen? Of is het de vraag wat je precies onder 

‘succes’ verstaat? In ons leven willen (of moeten) we voor de 

buitenwereld soms echt succesvol zijn en dat ook laten zien. 

Persoonlijk vind ik het een moeilijke term. Het is een positief 

woord, maar zegt tegelijkertijd heel weinig. Zeer ‘succesvolle’ 

artiesten stierven een vroegtijdige dood. Succesvolle bedrijven 

werden geleid door onsympathieke leiders. Succesvolle acteurs vielen van hun voetstuk door persoonlijke 

keuzes.  

 

In de Bijbel komt het woord ‘succes’ of ‘succesvol’ niet voor. De synoniemenlijst in Microsoft Word biedt 

uitkomst. Succes kun je volgens Bill Gates ook vertalen met bevorderlijk, fortuinlijk, voorspoedig, gunstig, 

positief, voordelig en gelukkig. En deze woorden komen wel voor in het meest 

succesvolle (lees: meest verkochte) Boek van de wereld. Gelukkig de mens die 

op de Heer vertrouwt en wiens hoop op de Heer is. Want hij zal zijn als een 

boom, geplant aan het water, en die haar wortels uitspreidt langs de rivier, die 

zullen niet voorzichtig zijn in het jaar van droogte.  

 

Mensen die het nu 

moeilijk hebben, 

zullen veilig wonen, 

voorgoed. Zij zullen 

genieten en gelukkig 

zijn. 

(Psalm 37) 
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Misschien is succes te vergelijken met een goed gewortelde, stevige boom. Die niet omwaait als er stormen 

komen in je leven. Anders is ‘succesvol’ slechts tijdelijke buitenkant. Weliswaar écht succesvol, maar van 

voorbije aard.  

 

“Als het succesvol is, dan is het goed.” Mwoah. Dat is wellicht toch wat te ondiep. Waar uw bootje zo op 

vastloopt. Nee dan liever een flink gewortelde boom, geplant aan geestrijk water die ook blijft staan in jaren 

van droogte. Dan bent u hopelijk écht gelukkig en voorspoedig. En tsja…Bill Gates heeft helaas zelf ook 

ervaren dat fortuin(lijk) niet gelijk staat aan persoonlijk geluk of succes… 

  

 KINDEREN 

In de afgelopen periode zijn er nog twee kinderen in groep 0/1 gestart. Nicholas en Daan: van harte welkom! 

In de ISK zijn veel kinderen nieuw gestart. We zitten nu aan onze maximale capaciteit in de ISK. Andere 

Oekraïense kinderen zullen hopelijk een plek kunnen vinden op een andere school.  

 

 PERSONEEL 

Op het gebied van personeel hebben we ook deze keer weer nieuws te melden. Juf Elze Bos, onze Intern 

Begeleider van de bovenbouw, heeft per komend cursusjaar een nieuwe baan gevonden. Dat is natuurlijk fijn 

voor haar en we wensen Elze dan ook alle goeds en zegen op haar nieuwe plek! Het betekent wel dat we 

helaas afscheid van elkaar moeten nemen en wij op zoek zullen gaan naar iemand die haar plek weer gaat 

vervullen. We willen Elze ook op deze plek alvast hartelijk danken voor alle inzet van de afgelopen tijd.   

 

Juf Mariëlle mag nét voor het einde van het schooljaar met zwangerschapsverlof. We wensen de juf een 

goede, gezegende en mooie tijd toe en hopen u natuurlijk een mooi bericht te kunnen sturen ergens in de 

komende periode! We zijn bezig om dit verlof intern en het liefst met bekende mensen op te vangen.  

 

Juf Regina is voordat ze bij ons werkte al officieel getrouwd maar vanwege corona-beperkingen kon dat nog 

niet voluit gevierd worden. Vrijdag 20 mei ‘trouwt’ ze daarom in een (volle) kerk en wordt het feest nog een 

keertje goed gevierd. We wensen haar en haar man een mooie dag en gezegend huwelijk toe! 

 

 SCHOOLREIS  

Op maandag 30 mei gaan we weer eens ‘echt’ op schoolreis met de groepen 2/3 

t/m 7! We zien uit naar een geweldige leuke dag in…..Drievliet! De kinderen zijn 

op de gewone tijd op school. We verwachten rond 17.00 uur weer terug te zijn. 

Via Parro houden we u op de hoogte als er onverwachte vertragingen zijn! Mocht 

er nog hulp nodig zijn van ouders, dan stuurt de betreffende leerkracht een 

Parrootje. 
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De ISK houdt het iets kleiner en overzichtelijker en gaat Monkey Town in 

Gouda op dezelfde dag. We zien uit naar een mooie, gezellige dag met 

elkaar! 

 

 

  MEI-MAAND=MEDIAWIJSHEID-MAAND 
 

  

In de openingszin van dit stukje had ik willen schrijven: in de huidige tijd is het gebruik van media niet meer 

weg te denken uit de school. Dat impliceert al eigenlijk dat we dat weg zouden willen denken. Dat is zeker 

niet het geval. De Ark wil hier juist kritisch, en verantwoord, op een goede manier mee omgaan en werken. 

De (nieuwe) media brengen ook tal van mogelijkheden.   

  

Zo zorgt onderwijskundige software voor meer onderwijs op maat, liggen de digitale informatiebronnen voor 

het oprapen, kunnen we via data-analyse, de opbrengsten en resultaten betere analyseren en ons onderwijs 

aanpassen, kunnen leerlingen goed samenwerken in documenten en opdrachten en zijn er veel meer 

mogelijkheden om goed, snel en laagdrempelig met u (en elkaar) te communiceren. Dit is zomaar een (kleine) 

greep wat de nieuwe media ons brengt in positieve zin.   

  

Tegelijkertijd zorgt het voor nieuwe uitdagingen. Alles wat op internet staat, is niet persé waar. De wereld 

dichtbij is mooi, maar het zien van veel ellende (uit het nieuws bijvoorbeeld) doet ook iets met je. Meningen 

worden je opgedrongen alsof het dé waarheid is, hoe kritisch denk je zelf nog?  

  

Daarom hebben we met elkaar gezocht naar een leerlijn op dit gebied. 

‘Mediawijsheid’ is één van de vaardigheden van de 21st Century Skills, 

waarover leerlingen vandaag de dag zouden moeten beschikken en het zou 

goed zijn om dit wat structureler aandacht te geven. De maand mei hebben 

we op de Ark daarom even omgedoopt tot 

MEIMAAND=MEDIAWIJSHEIDMAAND. Dit is overigens geen Nationale 

maand, maar zelf bedacht. Met de bovenbouwgroepen doen we ieder jaar al 

mee met de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar volgende groepen 7 ook een ‘Medialab’ bij de Politie 

Krimpenerwaard.  

  

De groepen 0 t/m 8 geven allemaal twee lessen of doen twee activiteiten rond mediagebruik, invloed van 

media of gedrag op media. Alle leerkrachten kiezen thema’s die passen bij hun groep en leeftijd op dit 

moment. Wellicht ziet u aanleiding om in deze periode ook eens met uw kind over dit thema door te praten. 

Van harte aanbevolen, want ook dit stuk van de opvoeding zullen we samen moeten doen!  



 

Pagina 4 van 6 

 

 

 

 GROEPENVERDELING 2022/2023 

Ieder jaar is het weer een hele puzzel om de groepenverdeling te 

maken. Dit jaar lijkt dat wat mee te vallen. We hebben er voor kunnen 

kiezen om vrijwel alle groepen intact door te laten gaan naar het 

volgende schooljaar! Waar we meestal rond de groepen 1,2 en 3 best 

wat moesten schuiven met halve groepen, is dat dit jaar anders. U kunt 

dat zien in het schema hiernaast.  

 

Daarnaast zien we in de ISK wel een flinke toestroom van leerlingen. 

Daar zullen we met meerdere groepen moeten blijven werken. Hoeveel 

precies kunnen we op dit moment nog niet zeggen.  

 

De personeelsverdeling komt in een volgende nieuwsbrief. Die is op 

moment van schrijven nog niet definitief. Mocht u vragen hebben m.b.t. 

de groepenverdeling (het schema op deze pagina), dan kunt u die vóór 7 

juni stellen.  

 

 

 PINKSTEREN 

Na jaren geen grote Kerst-, Paas-, Pinkster- of Thema-viering gehouden te kunnen hebben, kan het eindelijk 

weer! Op donderdag 2 juni hopen we met elkaar de Pinksterviering te houden in de Laurentiuskerk. Vanaf 

18.00 uur is de kerk open, en vanaf 18.30 begint de viering die ongeveer 1,5 uur zal duren. De groepen 2/3 

t/m 8 zijn hierbij sowieso aanwezig. Uiteraard zijn de kleuters, onder begeleiding van hun ouders, ook van 

harte welkom.  

Dit jaar hebben we gekozen voor het thema ‘Ik wens jou…’.  

De dienst zal gefilmd worden. Dit is een uitzonderlijke 

situatie die niet (helemaal) valt in de eerder door u 

aangegeven privacy voorkeuren. Daarom vragen we 

u apart om het aan de directie kenbaar te maken als 

u geen toestemming geeft voor video-opnames 

van uw kind tijdens deze dienst. Overigens wordt 

deze live-stream vooral gemaakt voor de ouderen in 

Bergambacht die deze dienst altijd met veel plezier 

willen volgen en dat op deze manier ook heel goed 

kunnen.  

2022-2023 

0b (later op te starten 
instroomgroep) 

0a-1a 

1b-2b 

2a 

3a 

3b-4b 

4a 

5a 

5b-6b 

6a 

7a 

7b-8b 

8a 

ISK (meerdere groepen) 

Plusklassen (meerdere groepen) 
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Wellicht ten overvloede, maar deze dienst is verplicht. Bij aanmelding van uw kind is over dit thema 

gesproken, u kunt het ook terugvinden in de schoolgids (6.14.8). Bij het maken van het vakantierooster, 

vallen er door deze viering ook weer uren vrij waardoor we de vrijdag voor het pinksterweekend bijvoorbeeld 

extra vrij kunnen maken. Dat betekent dat je niet al op donderdag weg kan… 

 GOEDE-DOELEN COMMISSIE 

We sparen dus voor Mercy Ships. In de afgelopen maanden hebben we weer 

goed kunnen sparen! Dat u niet meer iedere maand ziet hoeveel we met 

elkaar hebben opgebracht, heeft te maken met het feit dat we geen geld meer 

in Bergambacht kunnen storten en hiervoor speciaal naar Gouda moeten 

rijden. Eéns in de zoveel tijd doen we dat, daarna maken we een tussenstand 

van de afgelopen periode bekend.  

 

Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee 

adoptiekinderen van Woord & Daad. De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (15) in Haïti en Espoir (6) 

uit Benin. Ook sturen zij iets op. 
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 DE VIJF SOCIALE DOELEN VAN DE SCHOOL: 

 Op de Ark:  

Zo blijft de Ark een hele fijne en leuke school voor ons allemaal! 

  
 D.V. IN MEI/JUNI 

 

Namens het team,  

 

Vincent Geense   

Adriaan Hanse 

1 Zijn wij aardig voor elkaar,  

want iedereen hoort erbij! 

 

2 Luisteren wij naar iedereen,  

zodat we elkaar goed blijven begrijpen. 

 

3 Gebruiken wij alleen goede woorden. 

 

4 Zorgen wij goed voor de spullen van de ander. 

 

5 Houden wij de school en het plein schoon.  

 

20-5 Medialab politie, groepen 7 

25-5 Juffenfeest 

26-5 Hemelvaartsdag – iedereen vrij 

27-5 Extra vrije dag i.v.m. Hemelvaartsweekend 

30-5 Schoolreis groepen 2/3 t/m 7 

1-6 Gebedsgroep 

2-6 Pinksterviering groepen 2/3 t/m 8 (iedereen aanwezig) 

3-6 t/m 7-6 Lang Pinksterweekend vrij (dus ook de vrijdag ervoor en dinsdag daarna!) 

16-6 Nieuwsbrief 9 


