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  DA’S GOUD! 
 

Op de ouderavond “Goud op school” deelden we met een klein groepje ouders iets van onze visie op hoe ga 

je met elkaar om. En daar zaten best een paar verrassingen in. We proberen uw kind namelijk niet te leren: 

oog om oog, tand om tand. Hoewel dat wellicht Bijbels lijkt, leert Jezus ons wat anders. En of u zichzelf nu 

wel of niet diepgelovig noemt, veel mensen zijn het er in ieder geval over eens dat Jezus goede tips geeft om 

met elkaar om te gaan.  

 

In een overbekend stuk laat Jezus Zijn visie zien op ‘hoe je met elkaar omgaat’.  In Mattheus 5 staat:  “En ik 

zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang 

toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan 

ook je bovenkleed af. Als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. “ 

 

  

 

Bah. Wát een watjes maak je zo van mensen. Zo heeft iedereen natuurlijk iedereen een 

weerbaarheidstraining nodig. Hoe zit dat dan met tand om tand en oog om oog? Wraak nemen? Dat staat 

toch ook in de bijbel? Eigenlijk spreekt me dat als opvoeder meer aan in een wereld die steeds minder sociaal 

wordt, en waarbij mijn kinderen echt van zich af moeten leren bijten. Toch zien we dat een beetje anders. In 

dit stuk laat Jezus juist zien dat dit een veel stoerdere en verstandigere houding is dan ‘oog om oog, tand om 

tand’. Net voor dit vers begint hij zelfs met: “Jullie hebben waarschijnlijk wel gehoord van oog om oog en 

tand om tand, maar ik zeg jullie....”.   

  

En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de 

linkerwang toe te keren.  

 

 De crux zit hem hier in de rechterwang. In die cultuur sla je niet iemand met de linkerhand, je 

gebruikt je rechterhand, die komt dan terecht op iemands linkerwang. Sla je iemand op zijn rechterwang, 
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is dat het meest neerbuigende tikje wat je je voor kunt stellen. Alsof je een slaaf bent die terecht wordt 

gewezen. Als het slachtoffer daarna de linkerwang toekeert, kijkt hij de dader eerst aan en vraagt 

eigenlijk om de volle laag. Je ontneemt je belager op dat moment eigenlijk alle wraakgevoelens en stelt je 

gedrag eerder ‘boven’ het denigrerende gedrag van de ander.  

 

Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je 

bovenkleed af.  

 

 Als iemand straatarm was, kon de schuldeiser uiteindelijk de kleding opeisen. Het laatste eigendom. 

De wet schreef echter voor dat de kleding voor de avond weer teruggegeven moest zijn. Dus werd in die 

gevallen alleen het onderkleed geëist zodat men met alleen het bovenkleed aan nog zonder al te veel 

vernedering kon ontsnappen. Als iemand dan in de rechtbank zegt: neem ook mijn bovenkleed maar, dan 

zal er in de Oosterse cultuur snel gezegd worden: stop maar, laat maar zitten...  

 

Als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op.  

 

 Vaak ging het hier om een Romeinse soldaat met volle bepakking die van een Joodse inwoner eist 

een mijl mee te lopen en zijn bepakking te dragen. Ook hier speelt vernedering een rol. De bezetter liet 

zien dat hij boven de Joodse inwoners staat en ze slechts slaven zijn.  De Romeinse wet liet echter zien 

dat dit maar één mijl mocht. Jezus adviseert om ná die mijl gewoon nog door te lopen. Opeens draaien 

de rollen om. Want op dat moment doet de Romeinse soldaat iets wat tegen de wet ingaat, áls zijn 

commandant het maar niet ziet. Wellicht zal hij vragen of hij álsjeblieft zijn bagage terug mag.  

 

Dit zijn prachtige voorbeelden hoe je om kan gaan met situaties die niet leuk zijn. Want daar zijn deze 

verhalen goud-eerlijk in: er gaan dingen mis. Daar moeten we ook op school eerlijk in zijn. Niet alles is goud 

wat er blinkt, ook zeker op de Ark niet. Er zijn hier een hoop mensen bij elkaar en of ze nou groot of klein 

zijn, iedereen doet of zegt dingen die niet goed zijn voor de ander. En dan is de vraag aan u, aan mij, aan uw 

kind: hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat iets niet escaleert maar door wellicht je eigen houding opgelost 

wordt? Hoe haal je de angel uit de situatie? Wij vonden in de visie van Goud Op School, mooie 

uitgangspunten die we uw kinderen mee willen geven. Die hopelijk het groepsklimaat in klassen nog beter 

kan maken en kinderen tools geven waar ze hun leven lang wat aan kunnen hebben!   
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 KINDEREN 

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal kinderen nieuw op school begonnen. Ze werden vlak na de 

zomervakantie vier jaar. Kai, Romy, Jaelynn en Julia: allen van harte welkom op onze school! In de ISK zijn 

Fedja, Manuela en Maria Eduarda begonnen. Stasja (ISK) en Holly stromen juist weer uit naar andere 

scholen. We wensen ook hen een fijne plek op hun nieuwe school! 

 

 PERSONEEL 

U heeft het wellicht op de ‘socials’ voorbij zien komen: we zoeken personeel! Nog steeds een Intern 

Begeleider Bovenbouw, een collega voor de groeigroep en iemand voor de ISK. In de laatste groep zijn 

namelijk twee collega’s zwanger! Juf Petra en juf Jeanine gaan later dit schooljaar met zwangerschapverlof!  

 

Kent u in uw kennissen-, familie- of vriendenkring wellicht goede kandidaten? Tip ze eens!  

 

Juf Renza was deze week 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Een prachtige mijlpaal waar 

we volgende maand nog wat uitgebreider bij stilstaan met klas en team. We danken met 

Renza voor alle jaren van inzet, specifiek de laatste periode op de Ark en wensen haar een 

nét zo mooie periode die voor haar ligt. 

 

 OUDER-KIND GESPREKKEN 

Uw kind komt iedere dag naar school om nieuwe dingen te leren. Ook thuis leert uw kind van alles. Het leren 

in een schoolse situatie in een groep kinderen bij een juf of meester gaat soms anders dan het leren thuis. 

Wij kennen uw kind een beetje. U kent uw kind als geen ander. Bij de meeste kinderen verloopt het leren op 

school zonder moeite. Bij sommige kinderen is extra hulp nodig. Om een kind de juiste vorm van begeleiding 

te bieden, is het wel nodig dat we weten wat het beste bij het kind past.   

  

Daarom willen we in de week van 7-11 november een moment 

organiseren waarop u ons meer vertelt over uw kind zodat wij 

deze gegevens mee kunnen nemen in ons onderwijsaanbod. 

Natuurlijk is dit moment niet bedoeld als een soort wensenlijst 

waaraan iedere leerkracht moet gaan voldoen. Wij nemen uw 

opmerkingen mee in het totaalbeeld. Voor het totaalplaatje 

moeten namelijk ook antwoorden worden gegeven op de vragen: 

Wat zegt het kind er zelf van? Wat past bij de leerkracht? Wat 

heeft deze groep nodig? etc.  

  

We willen niet alleen met u óver uw kind praten, maar voor alle groepen (0 t/m 8) ook graag met u én uw 

kind. Uw zoon of dochter komt dus gezellig mee! Het is natuurlijk niet de bedoeling dat andere broertjes en 
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zusjes meekomen naar dit gesprek. Het is een vertrouwelijk gesprek tussen u als ouder(s), uw kind en de 

leerkracht(en). Mochten er onoverkomelijke bezwaren zijn dan horen we dat graag. We verwachten in deze 

ronde alle gezinnen.   

 

 GOEDE-DOELEN VOEDSELBANK 

Wellicht heeft u het al van uw kind gehoord: dit jaar sparen we met de maandagmorgencollecte voor de 

Voedselbank Krimpenerwaard! Een aansprekend doel wat dichtbij de huidige realiteit staat. We willen 

de maandagmorgencollecte dan ook van harte aanbevelen! 

  

Naast een financiële bijdrage willen we de komende weken ook meteen iets praktisch aan dit doel koppelen. 

In overleg met de dankdagcommissie willen we per klas boodschappen verzamelen in een doos en dit aan de 

voedselbank overhandigen. 

 

Zo wordt het doel nog concreter voor de kinderen. Delen vanuit de, wellicht relatieve, rijkdom die we (nog 

steeds) hebben. Dus als het mogelijk is om hier praktisch aan bij te dragen, dan heel graag! 

  

De actie start vanaf woensdag 5 oktober. Hierbij de lijst met boodschappen die verzameld kunnen worden: 

  

Pannenkoekenmix  

Koffie  

Rijst  

Macaroni  

Pastasaus  

Sultana  

Liga  

Jam  

Pindakaas  

Rookworst (rund of vega)  

Houdbare zuivel  

Olijfolie  

Ontbijtgranen  

Crackers  

Soep,  

Groente in pot  

Aardappelpurree  

  

Let op: geen snoep! 
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 GOEDE-DOELEN COMMISSIE 

De teller staat weer op nul. Een nieuw, belangrijk en aansprekend doel is 

gevonden. Zie bovenstaand stuk.   

 

Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee 

adoptiekinderen van Woord & Daad. De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre 

(15) in Haïti en Espoir (6) uit Benin. Ook sturen zij iets op. In deze periode zal dit 

gebeuren door groep 0a/1a en 1b.   

 

 DANKDAG 

Woensdag 2 november zijn we als school te gast in de Ontmoetingskerk voor de dankdagdienst o.l.v. ds. 

Robin ten Hoopen. We kijken uit naar een mooie dienst rond het thema “Wie dank jij?”. De dienst begint om 

09.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom! 

 GEBEDSGROEP   

Woensdag 9 november is de volgende gebedsgroep van dit schooljaar. We bidden met elkaar voor de school 

en alle onderwerpen die rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor alle rijkdom 

en mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer. We zijn op zoek naar meer 

bidders. De gebedsgroep is géén vaste groep ouders waar je ‘bij moet horen’. Iedereen is altijd welkom.   

 

Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte welkom!   

We starten om 08.30 in de directieruimte en verwachten 

dat het een uurtje zal duren. Er is oppas voor kleine 

kinderen geregeld. Deze worden voor het speellokaal 

opgevangen.  

 

Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl    
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 DE VIJF SOCIALE DOELEN VAN DE SCHOOL: 
 

Op de Ark:  

 

 

Zo blijft de Ark een hele fijne en leuke school voor ons allemaal! 

 
  D.V. IN OKTOBER/NOVEMBER 

 

Namens het team,  

 

Vincent Geense   

Adriaan Hanse 

1 Zijn wij aardig voor elkaar,  

want iedereen hoort erbij! 

 2 Luisteren wij naar iedereen,  

zodat we elkaar goed blijven begrijpen. 

 3 Gebruiken wij alleen goede woorden. 

 4 Zorgen wij goed voor de spullen van de ander. 

 
5 Houden wij de school en het plein schoon.  

 

12-10 MR vergadering 

21-10 Studiedag personeel – alle leerlingen vrij 

21-28 okt Herfstvakantie 

31-10 PCPO Studiedag – alle leerlingen vrij 

2-11 Dankdag (Ontmoetingskerk) 

7-11 Week van de Mediawijsheid 

8-11 Luistergesprekken 

9-11 Gebedsgroep 

10-11 Luistergesprekken 

15-11 Oudermorgen groep 0-2 

17-11 Oudermorgen groep 0-2 

17-11 Nieuwsbrief 3 


