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  LIJDEN 

 

God bestaat niet. Tenminste, geen goede God. Want als Hij goed was zou Hij het lijden in de wereld niet  

toestaan. Moeders die hun kinderen zien sterven, gezinnen die lijden onder werkloosheid, mensen die altijd 

maar alleen blijven, zelfvertrouwen voorgoed kapot geslagen door pestkoppen, levens gesmoord door 

ziektes… 

Ik heb het zelf zien gebeuren. En dat doet pijn en het brengt je in de war. Want hoe kan dit nu kloppen met 

een goede God. Had Hij hier niet iets aan moeten doen? 

Afgelopen week hoorde ik hoe een jong meisje was mishandeld. Ze had het overleefd maar belandde zwaar 

verminkt in het ziekenhuis. Hoe kan ze verder na zo’n trauma? Kan zij ooit weer onbezorgd op straat lopen? 

Komt er ooit weer een dag zonder deze herinnering? Haar familie probeerde haar te troosten, haar vrienden 

probeerde met haar te praten maar ze voelde zich onbegrepen. Waarom was háár dit nou juist overkomen?  

En toen kwam er een jonge vrouw naast haar bed zitten en legde haar hand voorzichtig op de hand van het 

meisje en sprak drie woorden: ”Ik begrijp je.” “Je begrijpt me helemaal niet”, dacht het meisje en ze stuurde 

de vrouw weg en die vertrok. De volgende dag kwam ze weer terug en weer ging ze naast het meisje zitten 

en zei: “Ik begrijp je.” En toen drong tot het meisje door dat ze hetzelfde hadden meegemaakt. Op het 

moment dat die vrouw beweerde dat het goed zou komen, hoe dan ook, kreeg ze weer hoop. Ze zou de 

herinneringen nooit kwijtraken maar misschien konden die wel minder alles bepalend worden en zou ze open 

kunnen staan voor nieuwe mooie herinneringen. Kon deze vrouw haar uitleggen waarom het hun was 

overkomen? Natuurlijk niet. Kon ze de pijn van het meisje wegnemen? Ook niet. Maar ze kon troost bieden. 

Zíj wel, want zij stond naast het meisje. Voor al die anderen was 

het theorie, maar deze vrouw kon ze vertrouwen. Zij wist waar 

ze het over had. 

God bestaat én God is goed. Want Hij is er niet alleen bij op 

onze beste momenten maar ook wanneer het leven op zijn 

allerlelijkste is. Hij staat naast ons. Soms in de diepste put, in de 

goorste modder en Hij weet waar wij het over hebben. 

Mijn moeder, zegt Hij, werd veel te vroeg zwanger, ongetrouwd 

en ze moest leven in schande. Mijn vader Jozef stierf toen ik 

nog maar jong was en ik moest de zorg voor mijn broertjes en 

zusjes op me nemen. 
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Ik begrijp je. Ik ben nooit getrouwd geweest. Ik had geen thuis. Ik leefde op straat. Ik werd onterecht het 

pispaaltje van een heel volk. Ik werd slachtoffer van politieke spelletjes. Ik werd verkocht.  

 

Ik begrijp je. Ik voelde me zo ongelooflijk alleen. Ik werd gemarteld. Ik werd doodgemarteld. Ik begrijp je. 

Waarom is er lijden? Ik ga geen antwoord geven op dát waarom. Ik weet het niet of dat mogelijk is en het is 

zeker niet mogelijk binnen deze paar regels tekst. Sterker nog, toen Jezus aan het kruis riep: “Waarom heeft 

U Mij verlaten?” wist Hij zelf blijkbaar ook geen antwoord. En Hij kreeg het ook niet uit de 

hemel. Dus een antwoord ga ik hier niet geven. Dan zou ik doen alsof ik slimmer 

was dan Jezus. Maar wat ik wel weet, is dat God naast je staat en begrijpt wat je 

doormaakt. Hij heeft alle ellende zelf lijfelijk meegemaakt. En wat je ook 

redeneert, schreeuwt, huilt…Hij weet waar je het over hebt. En dat geeft me 

vertrouwen. God had ook veilig in de hemel kunnen blijven zitten. Eeuwig op 

Zijn troon en geen gedoe met al onze ellende en narigheid. Maar Hij ondergaat 

het allemaal vrijwillig omdat Hij bij je wil zijn en omdat Hij echt wilt snappen wie jij 

bent en wat jij doormaakt. En zo'n God ga ik niet snappen. Maar ik weet wel dat Hij te 

vertrouwen is. Ik weet niet waarom jij lijdt. Waarom de wereld lijdt. Maar met zo’n God erbij kan het goed 

komen. 

(bron: Denkstof – EO) 

 KINDEREN 

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal kinderen vier jaar geworden. Ze zijn gestart in de 

instroomgroep. Félien, Nora, David, Ava en Tygo: van harte welkom op onze school!  

 

 PERSONEEL 

Bij juf Jeanine en haar man Jilco is een prachtig gezond zoontje en 

broertje geboren! Op 6 april kwam Roël Matthias, roepnaam: Jaïr Vuik ter 

wereld. We wensen Jeanine, Jilco en grote broer Joas een mooie tijd toe 

met elkaar.  

 

In de afgelopen periode zijn er twee nieuwe collega’s begonnen. Ze 

stellen zichzelf graag even aan u voor.  

 

Om onze zonden werd 
Hij doorboord, om onze 

wandaden gebroken. 
Voor ons welzijn werd 

Hij getuchtigd, Zijn 
striemen brachten ons 

genezing. 

(Jesaja 53) 
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Marijke Geernaert 

Graag stel ik mij via deze weg aan u voor. Mijn naam is Marijke 

Geernaert. Samen met mijn man René en onze kinderen wonen wij in 

Bergambacht. Onze kinderen, Raf en Tijn, zitten ook op de Ark. In 

mijn vrije tijd maak ik graag muziek, ik speel al jaren bugel bij 

muziekvereniging Excelsior. 

Als ouder heb ik ervaren dat de Ark een erg fijne school is. Fijn dat ik 

nu ook als leerkracht werkzaam mag zijn op de Ark. Ik werk al heel 

wat jaar in het onderwijs en heb alle groepen al wel eens gehad. 

Sinds 1 maart ben ik werkzaam bij de ISK, een voor mij nieuwe, maar 

mooie doelgroep om mee te werken. Ik hoop op een mooie samenwerking en fijne tijd op de Ark! 

David-Jan van Dijk 

Mijn naam is David-Jan van Dijk en ik woon in Capelle aan den IJssel. Samen met mijn vrouw Caroline mogen 

wij drie prachtige dochters hebben, Suze van 6 jaar, Jula van 4 jaar en Cato van bijna 1 jaar. Vanaf de 

voorjaarsvakantie ben ik werkzaam op de Ark. Daar volg ik een werken-lerentraject voor leraar basisonderwijs 

via de Christelijke Hogeschool Ede. Ik ben ingestroomd vanuit het 

bedrijfsleven. Hoewel ik mijn voormalige baan als projectcoördinator bij een 

bouwbedrijf altijd vol passie heb gedaan, had ik altijd het gevoel dat ik iets 

miste. Na een week meegelopen te hebben op een basisschool was het voor 

mij duidelijk dat dit is wat ik echt leuk vind. Daarna heb ik me ingeschreven 

bij de CHE voor de opleiding leraar basisschool en vond ik de Ark bereid het 

leren-werkentraject met mij op te pakken. Inmiddels ben ik zes weken aan 

de slag in groep 7a en kan ik zeggen dat ik elke dag met heel veel plezier 

aan de slag ga. Daarnaast hebben de collega’s en ook de leerlingen echt 

gezorgd voor heel warm welkom, wat zeker bijdraagt aan dit werkplezier! 

 PUBERTEIT, ALCOHOL EN DRUGS 

De gemeente Krimpenerwaard en Hecht GGD organiseren op 

18 april een interactieve oudervoorlichting over puberteit en 

het gebruik van alcohol en drugs door pubers. Tijdens deze 

avond wordt ingegaan op de hersenontwikkeling van pubers, 

het effect van genotmiddelen voor deze leeftijdsgroep en 

wat ouders in de opvoeding kunnen doen. Voorlichting wordt 

afgewisseld met theater.   

 

Aanmelden kan via: info@krimpenerwaard.nl 

 

mailto:info@krimpenerwaard.nl
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 GROEPENVERDELING 2023/2024 

 

Ieder jaar is het weer een hele puzzel om de groepenverdeling te 

maken. Dat is dit jaar zo mogelijk nóg moeilijker gebleken. Een grote 

instroom in de kleutergroepen, een flinke doorstroom naar leerjaar 3, en 

een klein combi-deel wat overblijft in de hoogste groep, zorgde voor flink 

wat hoofdbrekens door alle groepen heen. Alles heeft namelijk effect op 

elkaar. Eens in de paar jaar hebben we zo’n verdeling er een keer tussen 

zitten waarin best wat verschuivingen zijn. De ouders van de nieuwe 

kleutergroepen, nieuw samengestelde groepen 3b-4b, 5a, 5b en groep 8 

krijgen een apart schrijven waarin we de gemaakte keuze uitleggen. 

  

De personeelsverdeling komt in een volgende nieuwsbrief. Die is op 

moment van schrijven nog niet definitief. Mocht u vragen hebben m.b.t. 

de groepenverdeling (het schema op deze pagina), dan kunt u die vóór 1 

juni stellen.  

  

 VAKANTIEROOSTER 2023/2024 

Herfstvakantie 14-10-2023 tot 22-10-2023, studiedagen op 12 en 13-10-2023 

 

Kerstvakantie 23-12-2023 tot 07-01-2024, vrije dag op 22-12-2023 

 

Voorjaarsvakantie 17-02-2024 tot 25-02-2024, studiedag op 15-02-2024, vrije dag op 16-02-2024 

 

Paasweekend 29-03-2024 tot 01-04-2024, studiedag op 02-04-2024 

 

Meivakantie 27-04-2024 tot 12-05-2024 

Hemelvaart: in de meivakantie 

 

Pinksteren 20-05-2024, vrije dagen op 17 en 21-05-2024 

 

Zomervakantie 13-07-2024 tot 25-08-2024 

 

Daarnaast zullen er nog een aantal studiedagen gedurende het jaar gepland worden. U wordt hier door 

middel van het jaarrooster over geïnformeerd voor de zomervakantie. Verder zijn er in het rooster uren vrij 

gehouden voor een ‘verhuisdag’. Met de kennis van nu zal de school eind volgend schooljaar verhuizen naar 

het pand van de Kiezel en Kei. Mocht dat in een lesweek vallen, dan kunnen we deze uren inzetten. U wordt 

hier uiteraard tijdig over geïnformeerd.  

2023-2024  

0a-1a 

0b-1b 

1c-2a 

1d-2b 

3a 

3b-4b 

4a 

5a 

5b 

6a 

6b-7b 

7a 

8 

ISK (meerdere groepen)  

Plusklassen (meerdere groepen)  
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 KONINGSSPELEN  

Op vrijdag 21 april houden we traditiegetrouw de Koningsspelen. We beginnen de dag weer met heel de 

school met het sportieve bewegingslied wat iedere keer speciaal wordt gemaakt. Dit jaar heet het lied ‘de 

ZiggZagg’. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om dat met ons direct om 08.25 mee te doen (wel meedoen 

natuurlijk! U kunt alvast oefenen via YouTube).  

 

Daarna gaan alle kinderen ontbijten in de eigen groep. Na een gezond Koningsontbijt vertrekken de groepen 

3 t/m 8 en de ISK senior richting de 

sportvelden van VV Bergambacht. Rond 

09.20 is iedereen daar aan de eerste spellen 

begonnen. Publiek is natuurlijk weer van 

harte welkom! Rond 11.40 lopen die 

groepen weer terug naar school waar voor 

iedereen om 12.00 uur de meivakantie 

begint. De kleutergroepen beleven de 

Koningsspelen op dezelfde tijden op het 

schoolplein, de ISK Junior op het 

achterplein. We hopen op een zonnige, 

gezellige en sportieve ochtend.  

 
 GEZOCHT: LOT GENOTEN en TSO MEDEWERKERS 

We zijn dringend op zoek naar nieuwe LOT-genoten! Eind van dit schooljaar nemen vijf ouders afscheid van 

het Luizen Opsporings Team omdat hun jongste kind van school afgaat. Wil je je actief inzetten voor onze 

school en betrokken zijn bij de klas van je kind? Wordt dan lid van het LOT team. Tijdens de luizencontrole 

heb je een leuk contact met de kinderen en de leerkracht. Samen met het team zorg je ervoor dat onze 

school luisvrij wordt. Na iedere vakantie speuren we de school af naar luizen. Dit duurt dan ongeveer 1,5 uur 

per keer. Interesse? Neem dan contact op met Sylvia Koudstaal (sylvia.koudstaal@cbs-deark.nl). 

 

Daarnaast zoekt de TussenSchoolseOpvang (TSO) nieuwe ouders. Vanaf april zijn we op zoek naar een 

nieuwe overblijfouder op de donderdag. Wij verwachten dat u om 11.50 uur aanwezig bent. U eet met de 

kleuters in hun eigen lokaal en gaat daarna met hen buitenspelen. Om 12.45 uur neemt de eigen juf het 

buiten spelen weer over en zit uw tijd erop. Wij bieden een gezellig en enthousiast team, leuke kinderen en u 

ontvangt een financiële vergoeding. Lijkt het u leuk om mee te gaan draaien bij de TSO dan horen wij graag 

van u. Interesse? Neem dan contact op met Sylvia Koudstaal (sylvia.koudstaal@cbs-deark.nl). 

 

 

 

mailto:sylvia.koudstaal@cbs-deark.nl
mailto:sylvia.koudstaal@cbs-deark.nl
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 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 
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 GOEDE-DOELEN COMMISSIE 

In de eerste maanden van dit schooljaar hebben we flink gespaard voor de 

Voedselbank. Meerdere klassen zijn er ook op bezoek geweest. Door het 

verdwijnen van een ‘stortpunt’ in het dorp, moeten we ééns in de zoveel tijd de 

bakken met geld meenemen naar Gouda. Dat is in februari voor het laatst gedaan, 

de tussenstand is dus nog even ongewijzigd.  

 

Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee 

adoptiekinderen van Woord & Daad. De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre 

(15) in Haïti en Espoir (6) uit Benin. Ook sturen zij iets op. In deze periode zal dit 

gebeuren door groep 5b6b en 6a.   
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 DE VIJF SOCIALE DOELEN VAN DE SCHOOL: 
 
 

              Op de Ark:  

 

Zo blijft de Ark een hele fijne en leuke school voor ons allemaal! 

 

  D.V. IN APRIL/MEI 

 

Namens het team,  

 

Vincent Geense   

Adriaan Hanse 

1 Zijn wij aardig voor elkaar,  

want iedereen hoort erbij! 

 

 

 

 

 

2 Luisteren wij naar iedereen,  

zodat we elkaar goed blijven begrijpen. 

 

 

 

3 

 

 

Gebruiken wij alleen goede woorden. 

 

 

 

 

4 

 

 

Zorgen wij goed voor de spullen van de ander. 

 
5 Houden wij de school en het plein schoon.  

 

18 tot 20-4 Eindtoets groep 8 

21-4 Koningsontbijt en Koningsspelen 

24apr-5mei Meivakantie 

8-5 Hoofdluiscontrole 

10 tot 12-5 Kamp groep 8 

16-5 GMR-vergadering 

16-5 Praktisch verkeersexamen groepen 7 

18-5 Hemelvaartsdag – iedereen vrij 

19-5 Extra vrije dag 

22-5 Schoolreis groepen 3 t/m 7 

24-5 Juffenfeest 

24-5 Gebedsgroep 

26-5 Allen vrij- start Pinksterweekend 

26-5 Nieuwsbrief 8 


